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Het bestuurszegje 
  
  
Voorwoord namens het bestuur: mateloos gemist..... 

  
Je hebt iets gemist, of je maten gemist. Dit jaar kwamen we er achter dat beide mogelijk is 
in onze club. We misten veel maten op de jaarvergadering. En we misten de 
familie/spellendag omdat het er niet van kwam, welke redenen ? er waren waarschijnlijk 
teveel redenen.  
Gelukkig ging, na een keer de datum verzetten, de feestavond wel door. Een super 
gezellige avond voor diegene die er waren.  Er waren heel veel leden ook niet. Dus 
....maten gemist! Ook partners komen steeds vaker niet meer mee, geldt  dan toch 
het spreekwoord, wie zijn man of vrouw lief heeft, late hem/haar thuis?  
 
In het vorige "kwats vooraf" deden we een oproep tot een wat actiever lidmaatschap. 
Graag willen we deze oproep voor het nieuwe jaar herhalen. Vooral omdat we in 
november 2015 ons 20e jubileumjaar ingaan.  
  
We verwachten alle leden op de komende jaarvergadering zodat we plannen kunnen 
maken voor het komende feestjaar dat ingaat van november 2015 tot november 2016 (mei 
2016 vieren we dan ons 20e treffen) 
  
Het bestuur bedankt iedereen die zich ingezet heeft in 2014. Zonder deze inzet geen 
activiteiten en dat zou  pas een Mateloos gemis zijn!  
  
We wensen iedereen een heel gelukkig, gezellig, gezond, en veilig Nieuwjaar toe! 
Een jaar waar we graag op drinken MET MATE  (en MET MATEN)  op 10 januari!  
 
Groetjes namens het bestuur. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET BESTUUR 
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Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig  2015 gewenst!! 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KWATS VEURAF 
 
 
Zo daar is ie dan het Zoefbuukske van 2014. 
Dit jaar hebben er verschillende mensen stukjes aangeleverdwaar we dan ook heel blij 
mee zijn. 
Dank daarvoor 
Ook het redactieteam heeft verschillende avondjes bij elkaar gezeten om een hoop kwats 
te bespreken. 
We hadden het leuke idee om van ieder lid een leuke foto te met wc bril te maken en op 
het zoeftreffen zijn al veel leden gefotografeerd. 
Helaas stond er niks op de camera de volgende dag!! 
Dus dat plan gaan we in 2015 nog een keer uitvoeren 
We wensen iedereen veel leesplezier en tot volgend jaar. 
 
De redactie 
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NIEUWJAARSFEEST 
 
 
11 januari stond weer het jaarlijkse nieuwjaarsfeestje gepland. We waren weer te gast in 
de mooie locatie van Alex Thijssen. Een flinke groep zoefers had de locatie opgeleukt, 
ingericht en feestklaar gemaakt. Omdat de avond tegelijk viel met het heksenketeltreffen 

van de Kleppenjagers, hadden Piet vd. E,  
Frans en ik afgesproken eerst naar Gemert te 
gaan! 
 
 
 
Indrinken 
zullen we 
maar 
zeggen! 
We 
haalden 

Piet op in Mill en samen in de bak gezellie op weg 
naar Gemert! Het piest precies, zei Piet! Na 
gezellig te hebben zitten kletsen, werden we na 
een 20 minuten rijden verlost! Iedereen weer even gesproken en   wat Bavariaatjes later 
werd het tijd om naar ons eigen feestje te gaan. we haalden Cristine op en togen naar 
Langenboom. Daar was het al gezellig druk! Leuk om onze zoefvrijwilligers en lidjes weer 
even te zien,  te spreken, en een goed Nieuwjaar te wensen! De hapjes van Paul waren 

heerlijk, en ook de kippenpootjes gingen er in 
als.....kippenpootjes! Erg laat is het voor de 
meesten niet geworden want de volgende dag 
werd de Blauwbakkes rit weer gereden waar 
verschillende leden aan deel namen.  
 
@theleine 
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FILMAVOND  22 JANUARI 2014 
 
                  
  
Om half negen konden we weer naar D’n Bens om de filmbeelden te bewonderen 
van afgelopen jaar. Zoals ieder jaar was er weer het meest gefilmd door Jan Kerstens. 
Vakkundig in elkaar gezet door Marc de Klein. Met energieke muziek eronder is het  
een genot om naar te kijken. Zo passeren alle activiteiten de revue, en die zijn er bij  
Zoef nogal wat. Een drankje en een hapje erbij en iedereen is weer tevreden. 
Het was weer heel gezellig!!!! 
Jan en Marc, bedankt voor de mooie film. 
 
 
Jan D 
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JAARVERGADERING 7 MAART 2013 
 

 
Jaarvergadering Zoef – vrijdag 7 maart 2014 

 
 
1. Welkom  

Catheleine heet iedereen namens het Zoefbestuur van harte welkom. Het is niet zo 
druk, misschien als gevolg van de carnavalsvakantie. 
Als Thijs Willems (lappot) ook zo ver is, kunnen we beginnen want zoals gewoonlijk is 
de eerste activiteit lappen zodat we de rest van de avond serieus kunnen vergaderen! 
De koffie/thee en 1 consumptie zijn op kosten van Zoef. 
 
Enkele mededelingen: 

 Kaartjes van vrolijke of droevige gebeurtenissen (geboorte, recepties, 
sterfgevallen) s.v.p. adresseren aan Theo 

 In 2015 bestaat Zoef 20 jaar!! Ideeën om dit te gaan vieren zijn: 
 20 jaar Zoef op film. Samensteller zou Marc de Klein kunnen zijn of evt. 

andere gegadigden? 
 Expo 20 jaar Zoef. Een kleinschalige expo in een zaal van bijv. truien, t-

shirts, speldjes, fotomateriaal, etc. Voorlopige commissie: Theo, Catheleine 
en Jan K. 

 Oproep aan alle leden voor inleveren van en meedenken over stukken, foto’s 
(bijv. met een VIP), puzzels voor het Zoefboekje. Aanleveren bij Bert van Rooij. 

 
Geen vragen of opmerkingen over notulen vorig jaar. 
 

 
2. Verslag evenementen 2013 (van Theo) 

Januari 
De ledenvergadering werd wederom druk bezocht. Het belangrijkste gedeelte, de 
ledenvergadering, duurde redelijk kort, maar de inmiddels alom bekende Zoefquiz is 
ook een trigger. Er vielen dan ook flinke prijzen te winnen. Team Zoef had dit keer een 
quiz gemaakt met wat algemenere motorvragen (met de nadruk op gemenere). Iemand 
ging met de prijzen naar huis.  
Prinsenreceptie: Team Zoef en anderen hebben Prins Jan van Kuppenveld  
getrakteerd op een motorritje in de zaal van Bens. Was toch een man of 15  
van Zoef aanwezig. Werd erg gewaardeerd door de carnavalsvereniging en  
Jan natuurlijk. 
Maart 
Thema-avond: avondje met Henk van Kessel  
Een zeer geslaagde avond met rond de 90 geïnteresseerden. Ook Leo Peters 
droeg zijn steentje bij met zijn Honda classic. Wat maakt zo’n ding herrie in  
een zaaltje als dit. 
April 
1e Zoefrit: uitgezet door Marcel Roijendijk en Hans Mutsaers. Ze schitterden  
beiden door afwezigheid die dag. Slecht weer en door de geringe deelname  
werd de stop verplaatst naar Bens. De stop werd bemand door John  
en Thijs. 
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Weekend naar Boeles Place in Duitsland: georganiseerd door Jan en Theo. 31 
deelnemers, beetje fris nog, heenreis ging niet voor iedereen voorspoedig (lege tank 
en geen benzinestation in de buurt). Goed eten, lekker weer, bezoek aan BMW-
museum. Leuk weekend. 
Mei 
Solexrace: beetje fris, maar wel goed weer. Ook nu weer voldoende  
deelname al was er achteraf wel wat gemor over de catering en faciliteiten 
voor de deelnemers. Afwachten of daar iets mee gedaan wordt dit jaar. 
Zoeftreffen: rond de 325 personen, spelletje met scooters. Jan ging met Vera aan de 
haal die nog steeds een verzakking heeft. Goede muziek en alles naar wens. 
Juni 
Yahoe-Run: Catheleine en Harrie hadden een hoop zijspannen geregeld voor  
de Yahoe-run. Harm Verstraten heeft de snoeppotten voor de deelnemers  
gesponsord en die waren razend enthousiast. Niet alleen over die snoeppot, maar 
vooral over de motorrit. 
Juli  
Keverrit: geen Zoefevenement, maar door Ed georganiseerd en toch heel veel Zoeffers 
die de ride-out van de Keverclub hebben begeleid. Dit viel samen met de sluiting van 
de open dag van de luchtmacht in Volkel. Die waren niet zo blij met die Kevers. De 
verzorging was erg goed geregeld. 
2e Zoefrit: door Jos Wijdeven en Wim van de Kolk met een stop in Melderslo. De 
knakworsten o.i.d. vlogen door de lucht, want het waaide en regende toen iedereen 
arriveerde. Met z’n allen de kraam maar even verplaatst naar een plaats uit de wind. 
Goed bezocht. 
Circuitdag in Frankrijk: 5 coureurs, Noord-Frankrijk, best weer, maar ook een hele 
zware bui. Iedereen moest de tent vasthouden, jammer dat meneer Ronald er niet bij 
was. 
Augustus 
Zoefkermis: na de Langenboomse kermis van de familie de Rechter, deed Zoef het 
nog een keer over bij Boy in de tuin. Leuk opgezet met vuurwerk, een schiettent, 
oliebollen enz. De kinderen konden met de handen friet eten en wij dronken gewoon uit 
de fles. Best veel animo ondanks dat het vakantietijd was. 
WC-wagen wederom ter beschikking gesteld aan de kinderbouwweek in Langenboom. 
Zoefweekend België: georganiseerd door Wim Nelissen, Veronique, Thijs Willems en 
Wim Bongers. Mooi weer en 30 Zoeffers. Zaterdag naar de Hillclimb in Schonberg. Kei 
leuk weekend. 
September 
Offroad rit op de kuilen: wederom geen Zoefactiviteit, maar wel veel hulp  
van Zoeffers. Een geweldig offroad-evenement waar iedereen enthousiast  
over was. Marco bedankt iedereen voor de hulp. 
Oktober 
3e Zoefrit door Marco Gelden en Wil Arts: stop in Eindhoven bij het bedrijf waar Victor 
van Hout werkt, onder de rook van het vliegveld. De gehaktballen waren zo groot dat je 
ze vanuit het vliegtuig kon zien. Goed geregeld en veel belangstelling. 
November 
Feestavond: thema Zwarte Cross. Rond de 70 leden. De avond is georganiseerd door 
Johan, Roy en wederom Jan. Er was zelfs een crossbaan door de zaal. Spanning en 
sensatie.  Het zijspan van Jos en Paul Hendriks stond al klaar. Maar geen pitspoes te 
zien. 
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     December 
Zoefbuukske van commissie, leuk boekje met puzzels, grapjes en foto’s en natuurlijk 
verslagen van wat er afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Erg mooi. Thijs was niet 
helemaal blij met het publiceren van zijn mailbericht, waarom hij niet aan de laatste 
Zoefrit mee wilde doen. Gelieve deze bladzijde uit het boekje te scheuren. 
Januari 2014 
Nieuwjaarsfeest: wederom bij Alex Thijssen en wederom grotendeels  georganiseerd 
door Jan en de zaal werd ingericht en afgebroken door de Nieuwjaarscommissie. Goed 
bezocht, goed geregeld en de 2 leden van vorig jaar hebben het niet zo laat gemaakt 
als vorig jaar. 
Filmavond: film samengesteld door Marc en het camerawerk is veelal 
van Jan Kerstens. Verrassende filmpjes. Deze keer ging er niets fout. Hoe kan dat? En 
Marc wordt steeds creatiever. Veel animo en erg gezellig, jammer dat je de dag erop 
moet werken. 
 

3. Kasverslag / controle, nieuwe kascommissie  
Bart Cornelissen en Wim van de Kolk hebben de kas gecontroleerd en akkoord 
bevonden. 
Er is op dit moment € 9.000,- in kas. 
Verhuur toiletwagen (en tent(en)) heeft € 1.400,- opgebracht. 
Opbrengst Zoeftreffen € 600,- (dit wordt elk jaar minder) 
Opbrengst contributie € 5.000,- 
 
Nieuwe kascommissie: voor de 2e keer Wim van de Kolk en nieuw Willeke Bongers. 
 

4. Oude leden, nieuwe leden 
De volgende personen hebben het lidmaatschap opgezegd: 
Bas Jansen, Rensco van Katwijk, Thijs Cornelissen, Ed van der Horst, Pieter Cuppen 
en Harrie Kuipers. 
Nieuw lid:  
Niels van der Linden 
 
Op dit moment telt Zoef 94 leden. 
 

5. Nieuwe evenementen / leden werven  

1e rit: Gepland op 21 april (2e paasdag) 
Peter van Ras en Ruud Geurts 

2e rit: Gepland op 13 juli  
Ton van Bakel en Jeroen Overgauw 

3e rit: Gepland op 14 september 
Marco Gelden en Jan Kerstens: combirit met Off the road (kan zijn dat de 
datum nog wordt aangepast i.v.m. bezigheden Marco) 
 

Zoeftreffen 
Boy en Harrie Swartjes komen de treffencommissie versterken. Zij gaan zich vooral 
bezighouden met de coördinatie van het opbouwen. Lau en Jan K. nemen de 
organisatie van de rit voor hun rekening. Het is de bedoeling dat er elk jaar een paar 
anderen bij de organisatie komen zodat ‘oudgedienden’  langzamerhand kunnen 
stoppen.  
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Een paar afspraken: 
 

 De bardiensten worden dit jaar officieel ingeroosterd zodat er geen 
misverstanden over kunnen ontstaan. 

 Zoefleden die het treffen bezoeken, moeten af en toe ook eens rondkijken en 
bijv. flessen ophalen en opruimen. We zijn met z’n allen verantwoordelijk. 

 Op zondag wordt er tot ± 13.00 uur geen bier geschonken.  

 Er moet meer animo komen om op zondag mee te helpen opruimen. 

 De entree voor het treffen wordt € 25,00. 
 

Zoefweekend op 20-21-22 juni 2014 
Organisatie in handen van dezelfde mensen als vorig jaar: Veronique Verhoeven, Thijs 
Willems en Wim Bongers. Nog niet duidelijk of ook Wim Nelissen mee doet. 
 
Spellendag 
Organisatie in handen van dezelfde mensen als vorig jaar: Jan Kerstens, Roy van 
Duren, Robert Smits, Hans Schaminée, Harrie Swartjes, Piet van den Elzen, Wim 
Bongers en Boy Pierik. Alex Thijssen sluit zich aan bij de organisatie. 
De planning van de datum wordt overgelaten aan de organisatie. 
Boy geeft aan dat het weer bij hem kan worden gehouden. 
 
Themafeest op 1 november 
Organisatie Roy van Duren, Roy Peters en Johan Vloet 
 
Nieuwjaarsfeest 
Organisatie vorig jaar: Jan Derks, Ed van Bommel, Loot Uphoff, Nico de Man, Willy 
Cissen. Niet iedereen is aanwezig dus het is nog niet duidelijk of iedereen weer mee 
wil organiseren. Piet van den Elzen en Jan Kerstens bieden zich in ieder geval aan.  
Datum is nog niet gepland. 
 

6. Team Zoef (Paul) 
Plannen voor het komende jaar:  
Circuitdag op Zolder op 22 mei en 2 circuitdagen in Frankrijk eind juli. Iedereen is 
welkom! 
 

7. Rondvraag en sluiting 

Niet alle telefoonnummers c.q. adressen op de ledenlijst kloppen 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. 
 
Idee voor een thema-avond met Sjaak Martens (Parijs Dakar) evt. samen met Peter 
Toonen 
Wiel Arts en Marco Gelden gaan dit organiseren. 
 
Er worden weinig foto’s op de site geplaatst 
Oproep aan iedereen om foto’s door te sturen/mailen. 
 
Stookhout voor het treffen 
Alle pallets van de NRF worden verzameld voor het treffen. Er is daarnaast geen hout 
meer nodig. 
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     Wat is de gang van zaken als je iets wil organiseren 
Het is altijd mogelijk iets te organiseren wat niet in het programma staat. Leden kunnen 
daarin het voortouw nemen. Ideeën zijn welkom bij het bestuur. Daar wordt gekeken of 
iets mogelijk is.  
 
Is het geen tijd voor nieuwe vesten/truien 
Het bestuur doet een voorstel en dit wordt door Theo op de mail gezet. Het zal gaan 
om dezelfde keuzes als een aantal jaar geleden met bijbetaling. 
 
Marco Gelden bedankt iedereen voor het helpen bij de Off-the-road-rit. De rit was een 
groot succes. 
  

8. Sluiting 

Na de mededeling dat de inmiddels beroemde Zoefquiz hierna volgt, sluit Catheleine 
de vergadering.  
 
 

 

TE HUUR 
 

 
 
Voor diegene die het nog niet wisten. 
Jan Kerstens heeft sinds kort motoraanhangwagens te huur, handig als je op vakantie wilt 
of een andere motor wilt kopen of met pech staat. 
Jan heeft 1 aanhangwagen (zie foto’s) waar 2 motoren op kunnen staan, en 1 
aanhangwagen (nog in de maak) waar 1 motor op kan staan. 
Voor diegene die er gebruik van willen maken neem dan contact op met Jan Kerstens. 
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Bij een vergadering van het Zoefbuukske bij Bert v. Rooy spontaan 
het rookalarm afgaat. 
 
Er enkele Zoefleden zijn die bij de ritten “vergeten” de koffie af  
te rekenen. 
 
Wim Nellisen zijn Zoefspeldje al een hele tijd kwijt was en op de Superrally in  
Estland zijn speldje weer terugvond....... 
Zat in zijn schoenzool geprikt!!!!! 
 
Willy C tijdens de rit of zomaar een tochtje, hij altijd wel iemand of de hele groep kwijt 
raakt.  
 
Piet van D zijn voet op meerdere plaatsen had gebroken, toen zijn kentekenplaat boven op 
hem viel. 
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HUMOR 
 
 
Drie motorrijders komen bij de hemelpoort waar Petrus ze staat op te wachten … 
Het zijn een BMW-, een Yamaha XV- en een Harleyrijder. 

 
De BMW-rijder stapt hinkend naar voren, maar Petrus 
houdt hem tegen en zegt:  
Je hebt altijd veel te snel gereden en je nooit iets van 
verkeerslichten aangetrokken, jij gaat naar de hel! 
Tegen de doorwaaide Yamaha XV-rijder zegt hij: 
Jij bent niet veel beter, je scheurt over de wegen alsof je 
alleen op de wereld bent, jij gaat naar het vagevuur. 
De Harleyrijder raapt zijn onderdelen bij elkaar en wil 

zich gaan verantwoorden, maar Petrus zegt: 
Jij mag naar binnen, jij hebt je tijd in het vagevuur al doorstaan. 
 
 

EFFE VOORSTELLEN 
 
 
 
VRAAG 1, Wat is je naam? 
ANTW. Niels of Nielus en moffel voor Thijs. 
 
VRAAG 2. Waarom wilde je bij Zoef? 
ANTW. Omdat het een gezellig clubpie is, en de feestje 

            (treffen) bevielen me de afgelopen jaren al donders 
             goed, en dat in  
             combi met mijn tweewieler maakt het compleet. 
 
VRAAG 3. Wat is je burgerlijke staat? 
ANTW. Woon samen met Veer (Veronique) en de boys puk en  

             muk. 
 
VRAAG 4. Waar verdien jij je centen mee? 
ANTW. Lange dagen, en de hele week van huis op de 

             vrachtwagen. 
 
VRAAG 5. Hoelang ben jij al een gevaar op de weg met twee wielen? 
ANTW. Sinds een jaartje of acht in het bezit van mijn papiertjes maar sinds een jaartje of 

             drie mijn zandpad ingeruild voor de harde weg de meeste tijd dan. 
 
VRAAG6.  En met welk gevaarte zien we jou op de weg? 
ANTW. Yamaha virago 750 in ombouw tot bobber of de cb 1000 

             voor het speelwerk. 
 
VRAAG 7. Ben jij een beetje crimineel, zo ja? 
ANTW. Nee ik ben het heilige boontje zelf. 
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VRAAG 8. Waarvoor ben jij op het matje moeten komen? 
Antw.  Als ik mijn schoenen onder de modder heb zitten. 
 
Vraag 9. Heb je nog een droom die uit mag komen? 
Antw. Ja PUNT. 

 
VRAAG 10. Wat was je eerste ervaring met zoef? 
ANTW, Een nieuw kapsel. 
  
 

INGEZONDEN 
 

Operatie Market Garden 70 jaar. 
 

Daar stonden we dan, op 
zaterdagmorgen bij de brug in 
Grave te wachten op de 
bevrijders van Brabant, 
operatie Market Garden was 
precies 70 jaar geleden.  
Het leek niet te gaan regenen 
maar dat deed het wel. 
Christine had van die plastic 
poncho’s bij maar Piet deed 
zo’n ding niet om. Ik zei nog 
tegen hem dat ik er dan een 
foto van zou maken en die in 
het Zoefboekje zou zetten. 
Dan heb ik ook nog wel een 
foto van jou voor in dat 
boekje, riep hij nog. 
De 2e regenbui was zo verschrikkelijk dat Piet uiteindelijk toch een capeje aan deed. Nou 
ja, aandeed, zo’n dingen staan hier in Langenboom op woensdag aan de weg. 
Al met al heb ik er zelf geen foto van gemaakt, maar stonden we ’s maandags wel met 

deze foto in de Gelderlander. 
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EFFE SERIEUS 

Vrouwelijke motorrijders gelukkiger dan degenen die niet rijden  

Een recent onderzoek in opdracht van Harley-Davidson zegt dat vrouwen die hun eigen 
motoren rijden gelukkiger zijn dan vrouwen die niet rijden. Bij het onderzoek, uitgevoerd in 
de VS, werden 1.013 vrouwelijke motorrijders en 1.016 niet-motorrijdende vrouwen 
geïnterviewd. "De resultaten uit het onderzoek maken duidelijk dat het berijden van een 
motorfiets het gevoel van eigenwaarde sterk verbetert " zo kondigde Harley Davidson 
aan.Meer dan de helft van de respondenten gaven hun motorfiets op als een belangrijke 
bron van geluk en 74 procent zei dat hun leven in kwaliteit toe nam nadat ze waren 
begonnen met motorrijden. Bovendien verklaarden 37 procent van de motorrijdsters dat zij 
zich altijd gelukkig voelen versus 16 procent van de niet-rijdsters. Ook voelen 27 procent 
van de rijdende vrouwen zich altijd sexy, tegen 7 procent van de niet-rijdsters en gaven 35 
procent van de rijdsters aan meer zelfvertrouwen te hebben tegen 18 procent van de niet-
rijdsters. "Het rijden op een motorfiets is de ultieme vorm van vrijheid en zelfexpressie, dus 
het is logisch dat vrouwelijke rijders gelukkiger zijn in het leven en zich meer voldaan 
voelen", zegt Claudia Garber, directeur van women's outreach voor Harley-Davidson. 
"Daarom is het leren motorrijden het perfecte geschenk dat je jezelf kunt geven en de 
beste oplossing om je leven een compleet nieuwe wending te geven in het nieuwe 
jaar."Naast de positieve invloed voor het gevoel van eigenwaarde, bleek uit de resultaten 
ook dat motorrijden relaties kan verbeteren: 60 procent van de vrouwelijke rijders meldden 
een betere communicatie met hun partner te hebben versus 38 procent van de niet-
rijdsters en ook is er sprake ven een betere lichamelijke intimiteit. Claudia Garber: "Stress 
kan spanning tussen partners veroorzaken, maar omdat meer dan een derde van de 
vrouwelijke rijders meldden dat ze minder gestrest zijn nadat ze waren begonnen met 
motorrijden, is het niet verwonderlijk dat 50 procent van hen aangeeft zeer tevreden te zijn 
over de toestand van hun huidige relatie " 
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1e ZOEFRIT  21 APRIL 2014 
 

 
Dag Zoeffers, 

  
Nog strak van de eier, want het was toch posse, 
ging ik munne motor weer van stal halen.  Het 
was wer tiet vur de urste rit. 
Kunde t lèze allemol?  
Rond de klok van elf zoals gewoonlijk weer 
verzamelen bij Bens. 
Efkes een bakkie pleur naar binnen gieten en 
gelijk afrekenen 
alsteblieft!!! Deze keer was de rit uitgezet door 

Ruud Geurts en  
Peter van Ras. Lekker weer en een goede 
opkomst. Er hadden zich weer  
een paar groepjes gevormd wat altijd fijn is. Soms 
zijn de groepen  
wel erg groot. We gingen op weg met alleen de 
ploffers  en dat ging 
geweldig. De rit ging via Mill naar Gennep, 
Siebengewald, Well richting 
Blitterswijck. Na enkele kilometers kwamen we bij 
Blaktdijk. Hier was  

ook de pauzestop. Ruud, Peter en de zoon van 
Peter stonden al druk 
frikandellen en kroketten te bakken. Ja, er was 
weer goed voor ons gezorgd!! 
Een dik half uur gebuurt en gekwatst zijn we weer 
verder  gereden. 
We kwamen door Griendsveen  heengestuiterd , 
[wanne kutweg was dè!!!!] 
Volgens Lau Selten was dat De Abortusweg…… 
Maar goed, er was niks van  
de motor afgerammeld dus ging het weer gewoon 
verder. Zijn door Deurne, 
Bakel, richting Vorstenbosch terug naar Langenboom gereden, waar we nog 

efkes bij Bens op het terras hebben gezeten. We 
hebben weer een mooie middag  
gehad.   
 Ruud en Peter bedankt voor de mooie rit.  
 
 
                                             Groetjes Jan D. 
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HUMOR 
 
 
Een jonge agent betrapt een Harleyrijder op te hard rijden en zet hem aan de kant. De 
jonge agent zet zijn stoerste gezicht op en blaft tegen de biker: 
Rijbewijs! 
Heb ik niet. Dat heeft de rechter ingenomen wegens te hard 
rijden. 

Papieren van je motor! 
Heb ik niet. Het is een 
gestolen motor. 
Gestolen? 
Ja, en nu ik er aan denk 
herinner ik me dat ik de 
papieren heb gezien in 
het materiaalbakje toen 
ik mijn pistool er in stopte. 
Zit er een pistool in je materiaalbakje? 
Ja, daar heb ik het gestopt nadat ik de idioot heb 

neergeschoten en zijn drugs in mijn zadel heb verstopt. 
 
De jonge agent begint het warm te krijgen en vraagt de biker om ff 
te wachten. Hij roept de alarmcentrale en in no-time is de biker 
omringd door gewapende agenten. De commissaris neemt zijn 
verantwoordelijkheid en stapt moedig op de biker toe en blaft: 
Rijbewijs! 
Alsjeblief, meneer de agent. 
Is dat jouw motorfiets? 
Tuurlijk meneer de agent. Hier is het kentekenbewijs en de 
verzekeringspapieren. 
Open het materiaalbakje zodat ik kan nagaan of er een pistool in 
zit! 
Zeker meneer, maar er zit echt geen pistool in hoor. 
Wil je dan eens je zadel verwijderen om na te gaan of er drugs in zit! 
De commissaris vindt geen pistool, geen drugs en alle papieren zijn perfect in orde. 
Ik begrijp het niet. Deze agent heeft u doen stoppen en u vertelde dat u geen rijbewijs 
heeft, een gestolen motor, een pistool in de materiaalkoffer en drugs onder het zadel. 
Ja, en ik verwed dat hij u ook nog vertelde dat ik te snel heb gereden! 
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ZOEFTREFFEN 31 MEI 2014 
 

 

WIST U DATJES OVER HET ZOEFTREFFEN 

Er heel gestructureerd gewerkt werd. 

Dit kwam door goede afspraken en het delegeren. 

In een vloek en een zucht alles weer stond. 

We mooi weer hadden. 

Het vrijdag heel erg gezellig was, we herinneren er ons weinig van want volgens Anke 
vroor het! 

De wc bril ging gepland van hoofd tot hoofd, helaas actie mislukt omdat de foto's niet 
plakten,  we herkansen volgend jaar. Maar gelukkig heeft Jeanette foto's genomen en zijn 
er nog een paar gelukt. 

De zoefexpres weer vele rondjes draaide met talloze slachtoffers die met blauwe plekken 
rondliepen. 

Willy was niemand kwijt maar de rest was Willy kwijt.  

Willeke had haar nichtje meegenomen, ze was haar zo kwijt, en haar tent ook! 

Zaterdag men nog al verdeeld was over het kunnen van de band, gelukkig heeft het 
merendeel het niet meer gehoord... 
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Zoals gewoonlijk lag iedereen we op tijd in zijn tentje.. Ahum! 

Bert en Dorien gescheiden sliepen op het treffen, tent gekocht, te klein de klein zei Bert, 
we kopen er gewoon nog ene bij, vandaar! 

Harrie geen koffie meer kreeg, op zondag maar niet getreurd dan maar aan het bier. 

Het ei, er was eens een ei, het was een vliegend ei, in ieder geval het koppie van willeke 
werd geraakt....Thijs had gehoord dat het goed was voor de haren. 

De afterparty was zoals gewoonlijk weer erg gezellig, behalve dat Jan D wat witjes keek 
op een moment, waarschijnlijk zonnesteek, of zoals Jan zegt, het lag aan de sinas! Fin! 

 

2e ZOEFRIT (kouwe schottelrit) 13 JULI 2014 
 
 
Uitzetters route: Ton v. Bakel en Jeroen  Overgaauw. 
 
Dag beste Zoeffers, rit nr. 2 was weer in aantocht. Ik hoef jullie niet te vertellen  
dat het weer snel gaat met de tijd. Met een licht gevoel in mijn kop ging ik de  
motor ophalen. Daags van te voren, of liever gezegd ‘s nachts…. Hebben we nog lekker  
een biertje gedronken en  dan kan ik nie nor huus toe goan… Afijn, om 11 uur vaste prik 
was het weer verzamelen bij D’n Bens. Nou had ik best wel zin in een bak koffie, toen  
bleek dat de café nog dicht was!!! Viel dat effe tegen. Na wat gemor besloten we dan toch 
maar  
te vertrekken. De opkomst was goed. De zon scheen, kortom heel mooi motorweer. 
Wij gingen met ons klubke Harleyrijders op weg. Bert v. Rooy had de route van Ed v. 
Bommel 
In zijn navigatie gezet. Zo ging het weer verrekkenis skon. Hebben een heel stuk dijk 
gevolgd. 
Na een tijdje lekker getourd te hebben kwamen we op de Veluwe aan. We moesten 
richting 
Posbank. Hier was ik al heel 
lang niet meer geweest. 
Vroeger toen Zoef nog niet 
bestond 
kwamen we hier ook al eens 
met de motor. Dat was altijd 
een spektakel. Tientallen, 
zoniet  
honderden motorrijders 
kwamen hier bijeen. Maar je 
voelt hem al aankomen, de 
buurt begon 
te klagen over geluidsoverlast e.d. En zo kwam er een eind aan en mocht je hier niet meer  
komen. Tot zover de geschiedenisles.  De Posbank ja. Hier was de pauzestop, de kouwe 
schottel.. 
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En mende nou dat wij dit konden vinden??? We hebben wat rondgereden… Op het 
hoogste 
Punt rechts, wat hoe waar!!!!  WELK HOOGTE PUNT? Uiteindelijk hebben we het toch  
gevonden 
En konden  we lekker genieten van die kouwe schottel. We hebben nog wat zitten te 
kletsen, want 
Daar zijn we toch zo goed in en toen weer op het stalen ros. Verder de route afgereden 
En Langenboom doemde al weer op. Het was weer een mooie dag geweest….. 
  
Ton en Jeroen bedankt. 
 
 
P.S. John Bens heeft via de mail zijn excuses aangeboden voor het niet open zijn van de 
café. 
 
                                   Groet    Jan D 

 

 

 
 
 
Piet van D bij boele’s place als badmeester heeft gewerkt. 
 

Hee de feestavond is op 1 november, zegt Bert, Dorien kunde gij de 1e november? hoezo 
zegt Dorien? nou zegt Bert dan is het onze trouwdag! 
 
We volgend jaar weer een nieuwe poging gaan doen om wc-bril foto,s te maken. 

Anke dit jaar al die buukskes gaat rondbrengen, ze vond dat ze dat eigenlijk wat meer 
werk wou hebben. 

Bert regelt alles betreffende het buukske op het werk, hoefde gij niets te doen dan!, vraagt 

Anke. 
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HD RALLY RETIE (België) 
 
  
  
Enkele Zoefleden hadden het plan 
opgepakt om naar de 29ste 
international Rally in Retie te gaan 
van Harley Davidson club Free 
Weeling Kempen. We hadden er veel 
zin en er werd afgesproken om bij mij 
te verzamelen op vrijdag de 1ste van 
augustus. 
We zouden het hele weekend gaan 
en hadden er allemaal veel zin in. 
Op de bewuste dag stond de hele 
inrit vol met Harley's en hadden we al 
voorpret onder het genot van een 
bakje koffie. Aanwezigen waren: Piet 
en Christien,Bert en Dorien van 
Rooy,Willy Cissen, Gerry Roijendijk,Piet van Dommelen, Jan Derks, Thijs v.d.Broek, Peter 
en Joy Franssen en onder getekende. 
Ik zei "we", maar voor mij was het toch wat minder had de motor bepakt daags van te 
voren en had veel last van een verdraaide knie. 
En verdraaid ik kon nauwelijks fatsoenlijk lopen, laat staan motor rijden. 
Ontzettend balen dus toen ik de Zoef meute uitzwaaide en nood gedwongen moest thuis 
blijven. 

Wat nu? Een haffel pijnstillers erin en 
op de hometrainer gaan zitten die 
middag en waarrempel er kwam 
weer meer beweging in. 
Na dun eet s'avonds dacht ik bij 
mezelf, "de moord ermee, ik ga". 
Dus aangereden en onderweg nog 
even een stoppie gemaakt om de 
knie wat rust te gunnen. 
Was er nog nooit geweest maar reed 
er gelukkig zo naar toe, tenminste 
naar het terrein. 
Entree betalen en dan krijg je een 
polsbandje met een nummer erop, dit 
nummer krijgt je motor ook 

doormiddel van ook zo'n bandje om je stuur. Heel het terrein is afzet en er is continu 
bewaking, wil je er van af met de motor dan moeten de bandjes wel het gelijke nummer 
hebben. 
Is goed over nagedacht bij onze zuiderburen. Daar ik nummer 734 had was het al aardig 
druk aan het worden. Zo en nu even zoeken waar de Zoefers uithangen. Ik wist nog dat ze 
zeiden we gaan in het gras staan en jawel het laatste veld waar ik een rondje ging maken 
om ze te zoeken vond ik ze. Was eigenlijk ook goed zichtbaar door de NL vlag die ze 
hadden opgehangen met in het witte vlak de tekst ZOEF. 
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Iedereen was al gesetteld en zaten 
lekker aan de bbq, had helaas al te 
zwaar getafeld dus kreeg niets 
meer weg. Daarna werd er nog 
even flink mee geholpen om mijn 
nacht verblijf mee op te zetten 
waarvoor mijn dank. Die avond nog 
even rond gelopen om de diverse 
motoren te bewonderen, nou kan 
je zeggen dat het niet opviel dat 
het crisis is. De ene nog mooier 
dan de andere. Die avond met zijn 
allen naar voren gegaan om een 
biertje te drinken en naar de 
muziek te luisteren in de grote tent. 
Natuurlijk was dat zoals altijd kei 
gezellig als je met een aantal Zoefers bij elkaar bent. Een voor een ging men toen toch het 
tentje maar eens opzoeken en kwam de eerste dag tot een gezellig eind. De volgende dag 
kwam iedereen op zijn eigen tempo weer op gang en ging even voor ontbijten op het 
terrein wat ook gewoon goed was. Die middag ging het grootste aantal Zoefers even een 
rondje rijden in de omgeving het was prachtig weer daarvoor. De anderen gingen toen op 

een gegeven moment toch maar 
weer eens een rondje maken over het 
terrein om motoren en mensen te 
kijken. Is ook altijd een leuke 
bezigheid om te doen. Op een 
gegeven moment vond men het 
toch tijd om de inhoud van Piet zijn 
aanhanger eens leeg te gaan 
drinken. Was ook nodig want er was 
nieuwe proviand onderweg vanuit NL. 
Joy, de vrouw van Peter was 
gearriveerd met de bus en die bus 
mag niet het terrein op. Dat werd dus 
op en neer rijden met motor en 
aanhanger om de broodnodige  

levensmiddelen op de plaats van bestemming te krijgen. We hebben nog even de 
verkoeling opgezocht op het terras onder de bomen in de schaduw met ...jawel een biertje. 
De grote hot tube lieten we toch maar voor wat het was ivm het aantal niet al te frisse 
lieden wat erin en uit ging. Wie weet wat je daarin allemaal kon oplopen. Nog even alle 
kraampjes beken, leek wel een onderdelen markt zoveel lag er. En dat een Harley 
makkelijk aan te sleutelen is bleek wel aan de Duitsers links voor ons, die waren op hun 
gemak de pakkingen aan het vervangen van een oude shovel onder het genot van...jawel 
een biertje.  Inmiddels was er ook uut Mill een aardvarken komen aanvliegen die zich ook 
opperbest vermaakte tussen de Zoefers. De bbq ging weer aan en er werd heerlijk 
gebakken en gegeten onder het genot van...jawel een biertje. Dit was inmiddels ook 
opgemerkt door een fotograaf met een paardenstaart tot op de grond die de berg lege 
blikjes zag groeien onder de NL vlag van Zoef. Als je van zijn haardos de dooie 
haarpuntjes eruit  moest knippen dan had je een hele werkdag nodig. 
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Tjee niet normaal, nog nooit zoveel haar bij elkaar gezien! Inmiddels was het goed druk 
geworden en stonden voor ons ook een groep Hollanders met een mooie roodharige 
dame erbij, maar daarover later meer. Ook kregen we nog twee bezoekers erbij uit NL die 
even met de auto op en neer kwamen om hun spaanse vrienden te ontmoeten. Op de 
vraag of er bij Zoef nog wat te zuipen viel kwam Jan Derks zijn fles sterke drank te 
voorschijn en werd er door 1 van die twee flink van geborreld. Even daarna vertrokken ze 
naar voren om hun vrienden te zoeken. We hebben nog een hele tijd bij de tenten zitten 
buurten voordat we de tijd rijp vonden om ook maar weer eens voor te gaan kijken. Het 

was een echte zwoele zomeravond 
en buiten was het goed toeven. Die 
twee uit NL hadden hun vrienden 
nog niet gevonden, en toen die ene 
opstond die van Jan zijn drank flink 
had zitten borrelen ging hij languit 
tegen de vlakte. Op een gegeven 
moment is hij onder begleiding van 
een Zoefer in de auto geholpen en 
konden ze weer terug naar 
Nederland zonder hun vrienden te 
hebben ontmoet. Binnen ging het er 
ook zwoel aan toe zeg maar, er was 
inmiddels een stripshow begonnen 
wat bij enkele mensen blijkbaar toch 
wat los maakte. Na een gezellige 

avond vetrok de ene na de andere weer naar de slaapplek. Op de terug weg vlak voor ons 
had die stripshow blijkbaar toch wat losgemaakt bij een roodharige dame en haar vriend. 
Dit was te volgen daar het lampje in de tent nog aan was, blijkbaar had hij er licht bij nodig 
want het lukte niet zo bar meer zeg maar. Er ontstond enige onenigheid in die tent, oftewel 
ze kregen een beetje woorden. Maar goed tijd om te gaan slapen. De volgende morgen 
weer rustig aan wakker geworden en ontbeten. Daarna op ons gemak alles opgeruimd en 
de motoren naar voren gereden om nog even een verfrissing te drinken. Hierna door de 
controle heen om te kijken of iedereen wel op de juiste motor zat, daarna kon de thuisreis 
beginnen. Deze verliep voorspoedig en alles en iedereen is weer heel thuis gekomen. 
Was een mooi weekend wat zeker de moeite waard is om te bezoeken. Er waren 
ongeveer 1900 Harley geweest en een groot aantal mensen meer. De organisatie is 
perfect en de voorzieningen ook, dat kunnen ze daar wel. Een echte aanrader dus! 
  
Toine 
 

HUMOR 
 
Een man spoelt aan op een onbewoond eiland. Na jaren van eenzaamheid ziet hij eindelijk 
een stipje dichterbij komen. Helaas geen schip maar wel een werkelijk prachtige vrouw in 
duikerspak. Ze vraagt de man of hij al die jaren niets te roken heeft gehad en als hij knikt 
haalt ze een pakje sigaretten uit haar waterdichte rugzak. Als ze daarna vraagt of hij al die 
jaren niks gedronken heeft en het antwoord weer bevestigend is, komt er een fles whisky 
uit de rugzak. Als de aantrekkelijke blondine hierop haar duikpak half open knoopt en 
vraagt of hij al die jaren wel z’n pleziertjes heeft gehad springt de man overeind: je gaat 
me toch niet vertellen dat er ook een motorfiets in die rugzak zit! 
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INGEZONDEN: SUPERRALLY  TALLINN  ESTLAND  5-9-JUNI  2014. 
 
 

De Superrally is een groot Europees Harley Davidson evenement dat elk jaar in een  
ander land word georganiseerd. Deze rally word in 2014 in de Baltische staat Estland 
gehouden, zo hoorden we.  We zijn in november op een zondagmiddag bij Piet en 
Christien bij elkaar gekomen. Met Wim en Thea en mijzelf was het groepje compleet. Ons 
plan was om met de motor naar Kiel te rijden, vervolgens de veerboot naar Klaipeda 
Lithouwen te nemen en dan met de motor verder naar Tallinn. Afijn, een uur later was de 
boot geboekt en werd het tijd voor een biertje. Het was nog lang gezellig…. 
Op 4 juni zijn we ‘s morgens om 7 uur aangereden. Behoorlijk vroeg, maar we moesten op 
tijd in de haven van Kiel zijn. De reis verliep goed en hadden prachtig weer gehad 
onderweg. Rond 15.00 kwamen we bij Kiel aan. Bij de haven stonden al een hoop 
motorrijders te wachten tot ze de boot op mochten. Wij snel naar de incheckbalie om de 
tickets te halen. Wat een gedoe was dat zeg!! Er stonden een hoop militairen voor ons en 
dat duurde maar. Het incheckpersoneel had een of ander systeem waar wij nada van 
snapten. Maar we hadden het gered en waren mooi  op tijd om de boot op te rijden. De 
tocht duurde 24 uur naar havenstad Klaipeda in Lithouwen. Piet en Christien, en Wim en 
Thea hadden een hut geboekt. Ikzelf een slaapbank. De tijd vloog om. Hadden goed 
gegeten en gedronken. Er 
waren ook een hoop Oost-
Europese 
vrachtwagenchauffeurs aan 
boord, man wat konden die 
zuipen. Eentje was  ‘s 
nachts van de trap gevallen 
met zijn zatte ballen en had 
zijn kop kapot, jonge 
jonge!!!  Er was nog ene 
Piet aan boord. Een 
Nederlander maar woonde 
in Riga Letland. Die Piet 
bood ons een overnachting 
aan in hun huis. Hij zei tegen ons dat we binnen 4 uur wel bij hun konden zijn, maar het 
werden er 7!!!! Overal waren ze met de weg bezig en zaten er grote gaten in de weg, dan 
weer kilometers gravel… een teringzooi, dat was het. Midden in de nacht kwamen we bij 
die mensen aan. En een warm welkom!! Meteen  kregen we een halve liter bier in de hand 
gedrukt. De vriendin van die Piet kwam er ook bij. Even snel de tent opgezet, want de 
sterke drank en de hapjes stonden al klaar. Het was keigezellig en om 3 uur moesten we 
ons dwingen om naar bed te gaan. Het werd al weer licht. De volgende dag nog een 
heerlijk ontbijt gehad. Je kwam niets tekort. Toen was het dan toch echt tijd om afscheid te 
nemen en naar de superrally te gaan. 
Laat in de middag kwamen we in Tallinn aan .Het weer was schitterend en overal hoorde 
je zware Harleys rondrijden, prachtig. Wat meteen opviel was het immense podium wat 
daar stond. Een hele grote boog was het. We hadden een mooie plek uitgezocht voor 
onze tentjes en de partytent. 
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Ook hadden we de Nederlandse vlag bij ons waar met een spuitbus zwarte verf  “ZOEF” 
op was gespoten aan de partytent gehangen en het feest kon beginnen. 
We waren mooi op tijd voor de opening. Er waren verschillende toespraken en uiteindelijk 
opende Mr.Bill Davidson de rally. Indrukwekkend.  Mooi waren een paar witte duiven die 
losgelaten werden als symbool voor de vrijheid. Naderhand rondgelopen over het terrein. 
Er was van alles te zien. We kwamen enkele prettig gestoorde muzikanten op bromfietsen 
tegen, een drumstel op een brommertje  gebouwd, dit waren de Hellmoppers. Weer verder 
gelopen kwamen we bij 
Harley club Praag terecht. 
Hier kon je een halve liter 
bier kopen voor 1 euro!!! 
Natuurlijk moesten wij dit 
doen. 
En ziedaar… Daar 
kwamen de Hellmoppers 
aan om een miniconcertje 
te geven. Mooi hoor. Het 
werd wel heel gezellig, 
iedereen kwam wel efkes 
buurten. ‘s avonds nog 
rondgelopen en Zoefstickers opgeplakt. Nog boven op dat grote podium geweest tot we 
daar weg moesten. Achter op het  veld was nog een bikerbar. Hier stond een rock a billy 
band te spelen. Vooral de zangeres met haar bloedrode lippen was erg mooi om te zien. 
De tent stond op zijn kop!! Nu was het toch wel echt tijd om het mandje op te zoeken. Licht 
hadden we niet nodig want het was alweer licht… 
‘s Morgens een beetje brak opgestaan maar een goed ontbijt en een mok koffie ging er 
wel in. Piet en Wim hadden allebei een aanhanger achter de motor hangen dus we 

konden nogal wat meenemen. 
We hadden besloten om deze 
dag op het terrein te blijven en 
maar eens te gaan kijken wat 
er allemaal te doen is. Zo was 
er een mooie markt waar je 
van alles kon kopen. Van t-
shirts tot sieraden, teveel om 
op te noemen. Op het 
hoofdpodium de hele dag live 
optredens. Dan nog 
verschillende eet en 
drinktentjes. Nee, je kwam hier 
niets te kort. Het werd al 

lekker warm en kregen al weer zin in een lekker biertje. We liepen rond en keken onze 
ogen uit. Wat een mooie aparte en weirde Harleys  zag je hier. Keiskon!!! In het 
hoofdgebouw kon je de officiële Superrally t-shirts kopen. En nog een badge besteld, maar 
die kregen we pas na 5 maanden binnen. Het t-shirt van Wim is nog steeds niet binnen!!! 
Verder doorgelopen tot we achter bij de uitgang kwamen. We zijn van het terrein gelopen, 
de weg overgestoken en bij de zee lekker in de zon een biertje gedronken. Bij terugkomst 
op het terrein kwam er een Fin met een grote baard op ons af. Hij wilde zo graag met ons 
praten, maar dat ging niet zo goed. 
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De man kon alleen maar Fins. We hebben veel mensen ontmoet, o.a. uit Tsjechië, 
Finland, Italië, Duitsland, Engeland .Zelfs uit Griekenland. Ik zag Harley club Hellas 
Griekenland ergens aan een tafel zitten, dus ik ernaar toe. Heb deze mensen gesproken, 
kreeg een biertje en ik riep spontaan: Jamas!!! (proost in het Grieks) Een  Ouzo erbij. Toen 
werd het echt mooi, wat een sfeer!!! De drank vloeide rijkelijk.  Rond 23.00 was er nog een 
show wat weinig om het lijf had( lees: spannende meiden ), zeer de moeite waard . Later 

die avond gingen Cristien en 
Wim en Thea naar de tent 
terug. Piet en ik zijn nog 
doorgegaan. Rondstruinen, dat 
hebben we gedaan. Bij de 
uitgang viel Piet zijn oog op 
een  Zweedse 
nummerbordplaat dat daar aan 
de muur hing. Let op, zei Piet. 
Dat bordje is voor mij. Ik knikte 
en zei dat ik de bewaking zou 
afleiden. Mooi man. Even later 
kwam Piet met het bordje in 
zijn handen weer naar me toe. 

Trots dat ie was…. Plotseling kwam er een bewaker aan en vroeg wat dat was met dat 
bordje? Piet pakte de nummerplaat nog steviger vast dan hij al deed en riep: “It’s mine, it’s 
mine!!!” Die kerel: “Ok”. En wij weg. Maar echt soepel ging het niet meer. De drank eiste 
zijn tol. Op weg naar de tent om ook maar eens te gaan slapen stond er nog ergens een 
robot. Ik zei tegen Piet, misschien lust hij wel wat bier…. Ik goot wat bier in de mond van 
dat ding. Meteen kwam er een of ander raar geluid uit. Echt scary!!! Het was tijd om te 
nokken voordat dat ding ons nakwam. De volgende dag  de kater weggespoeld met een 
paar bakken koffie. Ontbijt erachteraan en we konden er weer tegen. ‘s Middags zijn we 
naar het centrum van Tallinn gegaan.  Lekker rondgewandeld, prachtige gebouwen 
gezien, mooie kerken. In een van die kerken kon je ook naar boven en had je een 
schitterend uitzicht over de stad. Op de deur van een winkeltje zat een mooie sticker: If we 
are not open, we are closed. Duidelijk toch? Verderop een straat genaamd Saatkond????  
In een soevenirswinkeltje  hebben we nog gelachen. Piet, Wim en ik hadden daar een 
traditionele helm opgezet. 
Hilarisch, we kwamen niet meer 
bij van het lachen. Zelfs de 
winkelmeiden hadden de tranen 
in de ogen staan, maar die zullen 
ons wel uitgelachen hebben. 
Verder nog een dumpstore 
binnen geweest, maar de 
eigenaar had een hoop nazitroep 
te koop. Dit was dus niks voor 
ons en zijn maar snel verder 
gewandeld. ’s Avonds op de 
camping hebben we nog een 
heerlijke BBQ gehad. Verder rustig bij de tent gebleven en nog wat na zitten buurten, want 
de volgende dag moesten we toch wel op tijd op. Na een goede nachtrust ontbijt en koffie 
braken we ons boeltje weer af. 
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De meesten waren inmiddels al vertrokken. Over het weer hadden we niets te klagen want 
de zon scheen weer volop. Het was tijd om te gaan. Nog even naar de Harley-dealer in 
Tallinn voor een t-shirt en de terugreis kon beginnen. Het viel soms niet mee. Veel  
opengebroken wegen, kilometers gravel. Bijna zonder benzine. Richting Wit-Rusland 
gereden…. Foutje. Wel leuk dat in de middle of nowhere een vrouwtje met bloemen naar 
ons stond te zwaaien. Het was flink afzien en het werd later en later. Uiteindelijk hebben 
we besloten om het eerstvolgende hotel te pakken. Dit lukte midden in de nacht eindelijk. 
We waren kapot en gingen meteen inchecken. Die man schrok van mij. Ik weet nog dat ik 
dacht: nou, nou. Zo lelijk ben ik nou toch ook weer niet?? Totdat iedereen zei: “Kijk maar 
eens in de spiegel jij, dan zie je het wel”. Ik doe dat gewoon en ik schrok ook, mijn hele 
gezicht zwart van alle stof en van alles!! Efkes de kop onder de kraan, een paar biertjes 
gedronken en snel naar de korf. Na een goede nachtrust stapten we de volgende dag 
weer op de motor op weg naar de veerboot in Klaipeda. Nou was het niet ver meer. In de 
buurt van Klaipeda was nog een mooie bezienswaardigheid.  Christien had dit op internet 

gezien. We hadden 
genoeg tijd om hier even 
te gaan kijken. Deze plek 
heet “De Weg van de 
Duizend Kruizen”. Het is 
een soort grote weide 
waar van vroeger uit door 
de mensen al kruizen 
werden neergezet voor de 
vrede. Deze kruizen 
werden vroeger door de 
Russen weggehaald of 
vernield want dit was 
allemaal verboden. Maar 

telkens weer bleven hier mensen kruizen neerzetten, en is het geworden tot wat het nu is. 
Tot op de dag van vandaag komen hier mensen uit de hele wereld een   kruisje plaatsen 
of hangen. En dat alleen maar omdat iedereen vrede wil……. Christien heeft namens ons 
ook een kruisje opgehangen. We waren allemaal diep onder de indruk. Hier word je echt 
wel even stil van. Na dit allemaal gezien te hebben liepen we weer terug naar de motor. 
Hier kwamen we nog iemand tegen van Harleyclub De Kempen. Sjel is zijn naam. Die 
moest ook in Klaipeda op de boot. De boottocht verliep ook weer goed. Wat gedronken en 
wat spellekes gedaan.                          Dit is nog een mooie. Het was vort laat… Ik had 
nog een bier gehaald voor Piet en mij. Zitten we nog met wat anderen te kletsen.  Zie dat 
de bar aan het sluiten is… Ik tegen Piet: ”Wil jij nog een bier? Dan moet je wel opschieten 
want de bar gaat dicht.” Piet rent naar de bar, met de handen de tralies tegenhoudend die 
de ober al over de bar heentrok. “Two beers!!!!” riep hij naar die ober. “Coffee?”vroeg de 
ober een beetje schichtig. “No, two beers”.  Hij kreeg ze maar wel mooi mee. Zo heurt 
het….De volgende dag kwamen we weer in Kiel aan. We hebben de snelweg weer gepakt 
en de laatste 600 km. naar huis gereden.  Rond 12 uur ’s nachts kwamen we thuis. Wim 
en Thea hebben nog een overnachting in een natuurgebied gehad, en zijn de volgende 
dag naar huis gereden.Samenvattend was het een heel mooie ervaring geweest. Veel 
gezien, veel meegemaakt en veel mensen ontmoet. 
 
Met vriendelijke groet: Wim en Thea 
                                    Piet en Christien 
                                    Jan D 
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Horizontaal 

2. Motormerk 

6. Machine die drijfkracht voortbrengt 

8. Aantal jaar dat Zoef volgend jaar bestaat 

9. Motorblad van de ANWB 

10. Motorclub uit Ranst (B) 

11. A-sociale motorfiets die voor zo weinig 
mogelijk geld rijdende worden gehouden 

Verticaal 

1. Motorcamping 

3. Voorzitter Zoef 

4. Motormerk 

5. Afdichting die zich bevindt tussen het 
motorblok en de cilinderkop 

7. Motorclub uit Langenboom 
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ZOEFWEEKEND Juni 2014 
 
 
Het weekendje weg stond weer voor de deur. Dus de organisatie had weer het een en 
ander bedacht en gehaald. De boodschappen zijn gedaan de spullen om mee te nemen 
uitgezocht en het inladen kan beginnen. De koelwagen van Mark wordt geladen voor een 
weekendje naar België. De Pinguïns hebben er weer zin in en staan vrolijk lachend op de 
wagen.  
Yes! Het is vrijdag net na de middag en 
iedereen verzameld zich bij Jan. Thijs de bus 
bestuurder met pinguïnkoelwagen gaat 
samen met Veronique en Willeke op pad 
richting het schone België. Dit jaar een stuk 
beter voorbereid dan vorig jaar. We hebben 
nu een Navigatie bij en hij doet het ook nog 
eens. Ik zeg een hele verbetering. De plaats 
der bestemming wordt ingevoerd en we 
kunnen rijden. Het begint al goed en we 
hebben er zin in. Thijs rijd in volle 
concentratie op naar de A73. In Haps gaat 
het al meteen niet zo lekker. We komen achter een immens lange rij vrachtwagens en die 
gaan naar ons idee veel te traag. Thijs heeft de oplossing via de parkeerplaats Hondsiep 
dan kunnen we ze zo voorbij. Zo gezegd zo gedaan. Daar zien we Lau zitten te wachten 
op de achter ons komende motorrijders.  
Nou voor die achter ons komende motorrijder bij de Hondsiep waren heeft het wel even 
geduurd. Als wij de Duitse grens  al enige tijd over zijn krijg ik een telefoontje van Niels. 
Lau had iets onder de aanhangwagen los zien hangen. Het advies was even stoppen en 
kijken wat het is. Na een kwartiertje komen we een parkeerplaats tegen en daar zetten we 
het span aan de kant voor nadere inspectie. En ja hoor er hing zeker iets los. We zien 
direct dat het de stang  is van het remsysteem. Volgens ons even vastmaken en klaar. 
Maar helaas de stang is zover gesleten dat deze door de midden breekt. Op advies 

gewoon rijden niets aan de hand want dat is 
voor als de aanhangwagen los komt van de 
wagen en die hangt goed vast dus rijden 
maar.  
De reis verloopt soepel en we eten nog even 
langs de weg een lekker broodje en 
vervolgen onze reis weer. Op een gegeven 
moment horen we een raar geluid. In eerste 
instantie lijkt het van een andere auto te zijn. 
Maar al snel is het duidelijk dat het de 
aanhangwagen is. Dus nog maar eens even 
inspecteren. Niets te zien, nee echt niet te 
zien maar wel te horen dus toch maar wat 

extra aandacht geven en blijven kijken naar de aanhangwagen, en dan…….. 
Rook aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Dus op de vluchtstrook en weer inspecteren we zien 
dat de rem aanloopt en dat die heet wordt. Hier blijven staan kan niet langs de snelweg. 
Dus heel voorzichtig naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats rijden. Daar zien we dat het 
steeds meer gaat roken er moet zelfs geblust worden. Maar ja waar blus je mee?.... 
 
 

 © 2014  



 

-30- 

Niet te geloven mijn mond valt open van verbazing Thijs maakt een flesje bier los en 
begint dat gewoon over het wiel en de remschijf te gieten het ging met pijn in zijn ogen en 
hart zo zonde van het bier. Maar ja wat moet dat moet . 
Na het blussen ze snel mogelijk maar op een slakken tempo van die snelweg af en de 
binnenlanden in. Maar zodra we de snelweg af zijn gaat het helemaal mis en loopt de 
lager uit de wiel en kunnen we geen 
meter meer verder. Wat doe je dan. 
Hallo mobiel onze redding nou ja dat 
dachten we dan. Maar wij zijn 
vindingrijk en geven de moet niet op. 
We staan bij een brug en daar 
komen vanzelf de “zoefers” 
onderdoor want we zijn niet ver van 
de plaats van bestemming.  
Daar staan we dan Willeke en ik op 
de brug met als geniale redmiddel 
het zoefvest over de reling en maar 
zwaaien en wijzen naar de 
motorrijders in de verte nog niet 
kunnen zien wie het waren en of het 
überhaupt bekende waren. 

Ja we zien Catheleine en Frans een redding 
voor ons. Hiiiiing hiiiing en onder de brug door 
en weg zijn ze. Zo ook met Willy Cissen. 
Uiteindelijk de telefoon gaat, ik krijg Niels aan 
de telefoon met de mededeling dat ze pas net 
de grens over en zijn en dat ze waar wij staan 
nog wel driekwartier  vandaan zijn. In de regen 
verder met wachten en ondertussen de 
camping eigenaar te pakken gekregen. De 
eigenaar bied aan om ons op te halen met een 
aanhangwagen zodat onze spullen allemaal op 
de camping komen. Ondertussen ook Marc de 
Kleijn gebeld die met een ambulance op weg 

gaat naar Francorchamps komt om de koelwagen op te halen. Het hele plan is in werking 
gesteld en daar na lang wachten in weer en wind komt de groep motorrijders aan die ons 
moreel komen ondersteunen.  
Op de camping eindelijk aangekomen is het al 
laat en voordat alle tentjes staan en er gegeten 
kan worden is dit een eerste dag die we niet snel 
meer vergeten. 
 
 
Veronique 
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Enkele leden van de redactie bijna iedereen op de foto met wc-bril op hadden gemaakt, 
maar toen het sd kaartje van de camera in de pc gestopt werd, stond er maar 1 foto op en 
die was van Marion zelf. 
 
Theo B het achterwerk van Ed v B toch wel van heel dichtbij heeft mogen aanschouwen. 
 
Anke vertelt dat Ze het zo erg vindt dat Piet  v D zijn motor is gejat! maar de mannen 
vertellen dat hij alweer een nieuwe heeft. Het is geen echte HD maar een S&S, O zegt 
Anke is tie van de Bank dan? 
 
 

INGEZONDEN 

 

VAKANTIE   Juli/Augustus 2014 
 
Nadat Jan Kerstens en Jan Derks aangegeven hadden niet meer met mij op vakantie te 
gaan, heb ik rond gevragen wie dat er met de motor op vakantie gaat. 
We waren bij de Fire Birds op wintertreffen en toen vroeg Kobus en Anka of ik met hun op 
vakantie wilden gaan. 
Maar ik moest even vragen aan Kees Jansen oftewel Kees Dropshot of hij er geen 
probleem mee had dat ik ook mee ging. 
Dit was geen probleem, dus geregeld. 
Ze zeiden dat ze naar Noorwegen wilden, en of ik ook de route wou maken. 
Nadat we een keer bij elkaar zijn gekomen, hebben we gezegd wat we wilden zien en dit 
in de route gemaakt. 
Afgesproken dat Kobus en Anka bij mij langs rijden om mij op te pakken en naar camping 
De Rose rijden. 
Daar zou Kees ook komen en dan verder rijden naar 
Duitsland of Denemarken. 
Daar aangekomen was Kees er al en Gert en Silvia van 
camping De Rose kenden ons nog. 
S’morgens opgepakt en eerst maar de winkel in. 
Tot na Hamburg ging het allemaal goed, daarna was het 
niets dan file, maar het was heet. 
Rond half vijf komen we weer in de file en besluiten er af te gaan en de camping te 
zoeken. 
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Dit was een camping aan de Bramsee 50 km onder Flensburg. 
De verhalen van Kees zijn mooi om aan te horen. 
S’morgens weer opgepakt en vertrokken, onderweg een beetje regen gehad. 
Een grote file 150 km voor Kopenhagen en het begon weer te regenen. 
We waren rond vier uur bij de brug die naar Zweden gaat. 
Samen besloten dat we de oversteek maken en naar Zweden te rijden. 
Dus op naar Zweden en daar een camping zoeken. 
In Zweden aangekomen had de garmin kuren, niet de juiste route gevonden en geen 
camping in de buurt van Malmö. 
Toen zei Kees dat de tom tom wel een camping gevonden had, dus Kees voorop en naar 
de camping gereden. 
Kees ging inschrijven, dit was ook meteen de duurste camping in de vakantie. 
Tom tom pakt de duurste en garmin pakt de goedkoopste campings ging het voor als de 
grap. 
Kees helemaal over de pis, hij zei ik hoef geen stukje grond te kopen, want de camping 
koste € 82 per nacht met zijn vieren. 
De reactie van Kees was val dood en krijg de pleuris. 
In de nacht begon het te onweren. 
S’morgens met een beetje regen opgeruimd. 
Daarna nog tot een uur of 3 regen gehad die dag, we waren nog mooi nat. 
Om half 5 reden we op de camping om een trekkershutje in te gaan, want dan konden de 
spullen even opdrogen. 
De volgende dag opgestaan en ontbeten en verder gereden. 

Na ongeveer 400 km gereden weer op een 
camping. 
Het zijn mooie wegen in Zweden maar veel 
recht, dus niet zo veel aan. 
S’morgens opgestaan en ontbeten, op naar 
Töckfors waar een autokerkhof is dat in de 
jaren 50 is ontstaan en tot de jaren 80 is 
gewerkt, daarna nooit meer iets mee gedaan 
is. 
We moesten een stuk over het gravel rijden, 
een zotte zweed die kon dat veel beter, Anka 
schrok er zo van dat ze zo van de weg af reed. 
Bons in het gras daar lag ze, Kees heeft ze er 

weer uitgehaald en weer verder gereden met wat knikkende knieën. 
Bij het autokerkhof aangekomen vond ik het heel mooi om te zien, anderhalf uurtje rond 
gelopen en wat foto’s gemaakt. 
De grens over gegaan bij Orje en daar een camping gezocht. 
Van Orje naar Lillehammer gereden en een hele mooie weg door de bergen gehad. 
In Lillehammer geslapen op de camping. 
S’morgens een ontbijtje erin opgepakt en richting Kirstjansund. 
Kees zei s’morgens dat hij een nieuwe band nodig had, die band was aan zijn einde. 
Het gaat nog wel als het maar droog is. 
Een stuk over de e6 en naar de weg 27 en 29 die gaat door de bergen. 
Een 30 km voor Oppdal krijgen we een flinke regenbui, dus het was uitkijken vooral voor 
Kees die had nog steeds een gladde band. 
In Oppdal aangekomen, hebben we eerst boodschappen gedaan en gezocht naar een 
nieuwe achterband, dit was tevergeefs. 
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Een stukje verder was een camping daar zijn we heengegaan en hebben een hutje 
gehuurd. 
Er was een houtkachel in het hutje, dus stoken 
maar. 
De kleren waren weer droog, als we weer de 
volgende dag weer verder gingen rijden. 
Anka zei s’morgens dat het een flink geknor 
was van Kees, Kubus en Ed. 
De volgende dag naar Kristiansand rijden het 
was prachtig weer, dus op naar de Atlantic 
Road met zijn mooie bruggen. 
We hebben de Atlantic Road gereden tot aan 
het plaatsje Bud. 
Kees had s’middags nog kokkels geraapt en 

ging hij in de avond koken. 
Van Bud naar Molde langs de fjorden op en nog een paar van die mooie bruggen en 
landschappen. 
We rijden richting Andalsnes daarna de Trollstigen op. 
Over de Trollstigen gelopen en genoten van het mooie land. 
Naar beneden gereden en gezocht naar een mooie camping waar we konden 
overnachten. 
De volgende dag naar Geiranger. 
Op de Geiranger kregen we een hoop toeristen om ons heen, dat wij helemaal met de 
motor naar Noorwegen zijn gereden. 
Daarna naar de Dalsnibba en Stryn langs de fjorden op. 
Een 20 km voor Stryn ging Kees zijn motor kapot, langs de weg proberen te maken. 
Na een anderhalf uur hebben we maar besloten dat Anka vooruit ging rijden, dat Kobus 
met zijn zijspan Kees zijn zijspan ging trekken en ik met de gevaren lichten aan er achter 
zou rijden.op de camping aangekomen in Stryn heeft Kees de ANWB gebeld, die zouden 
s’morgens om 10 uur de motor af komen slepen. 
Om 10 uur stond de afsleepauto op de camping die Kees en zijn motor naar Alesund 
moesten rijden. 
Wij zijn die dag doorgereden naar Voss. 
In de avond kregen we een smsje dat Kees 
weer in Stryn stond. 
Met Kees afgesproken dat wij de volgende 
dag naar Odda zouden rijden, dat was voor 
ons ongeveer 100 km en voor Kees 
ongeveer 350 km. 
Kobus, Anka en ik zijn van Voss naar Odda 
gereden. 
Wij waren net op de camping en daar kwam 
Kees ook al weer aan. 
We hadden net de tenten staan en begon 
het te regenen. 
S’avonds kwam er nog een motorrijder aan 
uit Boxmeer wij hadden nog wat te eten over dat hebben we maar aan hem gegeven. 
Hij had de hele dag in de regen gereden zij hij en was door en door nat. 
S’morgens ging het heel goed met het weer, s’middags regen en dan weer droog. 
Die dag zijn we van Odda naar Lysebotn  gereden ongeveer 270 km door mooie gebergte. 
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In de afdaling naar Lysebotn begon 
het met bakken te regenen onderaan 
aangekomen waren we weer nat en 
konden we twee slaapkamers huren 
in een huisje. 
Toen kwam een stelletje vragen of 
we met hun deden eten, want ze 
hadden vis gevangen en die moest 
op. 
Het was een gezellige avond met 
vis, bier en sterke drank. 
S’morgens opgestaan en ontbeten 
en naar de boot gereden, want die 
vaarde maar 3 keer op de dag en 
Vol is Vol. 
Deze boot vaarde onder de 
preekstoel door en het hele fjord door. 
We hadden de verkeerde afstap plaats afgesproken, ik had met kapitein Iglo ( zo zag hij er 
uit) dat weop een andere plaats zouden kunnen afrijden, want Kobus en Kees moesten de 
zijspannen een paar keer verzetten. 

Stavanger nog ingereden maar niet zo mooi 
als begin van de vorige keer. 
Van Stavanger naar Kristiandsand gereden 
ongeveer 250 km, het was een mooie weg 
maar wel druk. 
Aangekomen in Kristiandsand naar de 
terminal gereden van waar de schepen 
zouden varen, meteen geboekt voor 
s’morgens 6:45 zou het schip vertrekken 
dus moesten we om 4:45 opstaan. 
Na het inchecken mochten we meteen op 
de boot, Kees zijn motor begon weer kuren 
te krijgen met de benzine. 
Toen we op de boot waren begon het flink te 

waaien, dus de boot ging flink op en neer, daar werd Anka wel een beetje ziek van.in 
Denemarken aangekomen was het een beetje wisselvallig weer. 
Die dag zijnnaar Esbjerg gereden ( ongeveer 290 km) we waren al vroeg op de camping. 
We hadden een huisje gehuurd en daarbij mochten we 2 tenten bij zetten. 
We zouden 3 dagen op de camping blijven staan, om een keer wat uit te rusten en om 
Kees zijn motor na te kijken of het niet in de tank zat. 
We hebben s’morgens ontbeten, alles lekker rustig aan doen, want het was lambal dag. 
Ik ben daarna even naar het strand gelopen.  
S’middags was het droog en hebben we de tank van Kees zijn motor afgehaald. 
Er alles uitgehaald toen kwamen tot de conclusie dat de pijpjes en slangetjes verstopt 
waren, dus ook bij mijn motor gekeken en dan even eruit blazenmet een pompje. 
Ik was aan het luisteren of er iets aankwam en plot had ik het allemaal in mijn nek zitten, 
Kees en ik moesten daar wel om lachen dat ik mijn hele nek vol had zitten. 
Daarna alles weer opgebouwd, boodschappen gedaan en gegeten. 
De volgende dag was het een lambal dag, een beetje gewinkeld in een groot 
winkelcentrum. 
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S’morgens ontbeten en de tent afgebroken, want we moesten vòòr 12 uur van de camping 
af zijn. 
We moesten om 16:00 op de terminal zijn voor de boot naar Engeland, en 100 meter voor 
de terminal sloeg de motor van Kees weer af. 
Weer het zelfde probleem, dus maar weer slepen. 
Omdat we op tijd waren hebben we op de terminal gecheckt wat nu weer het probleem 
zou kunnen zijn, geen stroom op de benzinepomp dus een draad erbij getrokken. 
Dat gedaan en de motor liep weer, maar dit was de conclusie van Kees dat hij niet mee 
ging naar het Ogri treffen. 
De zee was ruig en Anka werd weer zeeziek, ze zei ik ga er bij liggen dan gaat het 
misschie weer over. 
Aangekomen in Engeland, zijn we naar het Ogri treffen gereden en Kees is naar Dover 
gereden. 
We waren rond half zeven in Cirencester, eerst even wat pinnen en daar stond dikke John 
van de klep ook. 
Maar voor dat we naar het treffen terreingingen, eerst even boodschappen gedaan. 
Op naar het treffen, daar waren al wat bekende, tent opgebouwd en daarna wat gegeten. 
Er was niet zo veel dus dan maar aan het bier. 
S’morgens opgestaan en een full Englisch ontbijt erin, in de middag naar de winkel voor 
wat whiskey, en even op het terras gezeten wat gegeten en gedronken. 

Het treffenfeest kan beginnen. 
Geen kater de volgende morgen, dus maar 
naar het ontbijt. 
Over het treffen  heen gelopen om wat 
brommers te kijken. 
In de middag waren er silly games en 
daarna aan de Ale. 
Sávonds speelde er twee bands, de eerste 
was een goeie band de tweede viel tegen, 
en nog wat gedronken.de volgende dag 
opgestaan een ontbijtje erin en de tent 
opgeruimd. 
Danny en Thea moesten ook naar de boot 
van Dover naar Calais. 

Rond 4 uur waren we bij de boot, eerst nog even tanken en inchecken. 
We konden meteen mee, dus dan waren we vroeg in Calais zo rond 18:00 waren we dan 
in Frankrijk.We hadden besloten om naar het groenedijk motorloft hotel te rijden. 
Van de boot af, dit was een angstig gevoel want het was bezaaid met donkere personen. 
Naast een vrachtwagen zijn we maar blijven rijden, dit was een veilig gevoel. 
Het was druk, dus over 100 km hebben we 3 uur over gedaan. 
We waren zo rond 21:00 in het hotel, wat gegeten en nog wat biertjes gedronken. 
Opgestaan en met zijn vijven geontbeten. 
Kobus zou voorop rijden want die wist de weg naar huis. 
Naar Arendonk gereden, nog wat shag gehaald en een bakje koffie gedronken. 
Dan maar naar huis want na drie en halve week op vakantie was genoeg geweest. 
We hebben een mooie vakantie gehad en met 5276 km op de teller in drie en halve week. 
Ik wil Kees, Kobus en Anka bedanken voor een mooie vakantie en hoop volgend jaar 
weer. 
 
Gegroet Ed van Bommel 
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HUMOR 
 
 
Een niet meer zo jonge man zit in het wegrestaurant te eten, als drie kwaadaardige 
motorfreaks binnenstappen. 
De eerste motormuis gaat naar de man toe, duwt zijn sigaret uit in zijn bord en gaat aan 
de bar zitten. 
De tweede komt op de man af, spuwt in zijn glas en gaat ook aan de bar zitten. 
De derde keert het bord van de man ondersteboven en gaat eveneens aan de bar zitten. 
Zonder een woord van protest, verlaat de man even later op zijn gemak het restaurant.  
 
Een van de leden van de motorbende zegt tegen de serveerster: 
Pff… wat een lullo, das toch ook maar een ventje van niks, hè? 
Ja, antwoordt de serveerster, en nog een hele slechte vrachtwagenchauffeur ook, want hij 
is net achteruit over drie motoren heen gereden….. 
 
 

INGEZONDEN (bron: rond om het torentje) 

 
 
Jaarlijkse dagfietstocht. 
 
Ontbijten op het plein voor de kerk: een 
aparte belevenis! 
Een zestigtal personen die zich 
aangemeld hadden voor onze 
dagfietstocht werden door motorclub Zoef 
verrast met een heerlijk en uitgebreid 
ontbijt. Al vroeg uit de veren waren ze; 
Catheleine, Lisette, Sandra, Peter, Frans, 
Theo, Jos, Thijs en Jan om voor de 
senioren van Langenboom dit ontbijt te 
verzorgen. Er werden eieren gebakken 
met of zonder spek, er werd een groot 
krentebrood (van wel 1 meter lang)  aangesneden en er was meer dan voldoende brood, 

beleg, koffie, thee en noem maar op. 
De motorclub telt ca. 100 leden en hun 
voorzitter is Catheleine Verstraaten, een 
geboren Langenboomse.  Zij vertelde dat 
deze club zich elk jaar inzet voor een 
goed doel en dit jaar waren de 
Langenboomse senioren aan de beurt. 
Grote animators van dit evenement 
waren vader en zoon Kerstens. Senior 
als fietser en junior als motorfanaat. 
Samen namen zij een groot deel van de 
organisatie van deze dag voor hun 
rekening. 
Grandioos. 
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SLUITINGSRIT 14 SEPTEMBER 2014 
 
 
  
Organisatie deze keer waren Lau Selten ,Thijs Willems en Jan Kerstens. 
Deze keer was de stop bij de Lingendijk bij Akoie. Rijden jullie hier maar naar toe 
en bepaal zelf maar hoe jullie er komen. Is een keer wat anders. Aldus de organisatie. 
De opkomst was niet heel groot. En wij, Ed v. Bommel en ik waren pas later. Wij kwamen 
van een motortreffen van de Hustlers Venray af. Wij zijn van Venray meteen naar de stop 
gereden. 
Een lekkere kom soep erin deed wonderen want ik was nog niet al te fris. Na nog wat te 
hebben  
bijgekletst zijn we over mooie dijkweggetjes weer terug gereden. Toch nog een mooie 
middag 
gehad al was het wel vermoeiend allemaal. Bij thuiskomst meteen bankzaken gedaan. 
Organisatie bedankt.  
P.s.  Ton v. Bakel had iets over oranje tomatensoep......... dus... 
  
Jan D. 
 
 

HUMOR 
 
Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis komt.  
Hij loopt de keuken in en begint meteen te roepen:  
PAS OP ! ! ! 
MEER BOTER ! !! 
STOP ! ! STOP ! ! 
DRAAI ZE OM ! ! 
BOTER ! !  
ZACHTER ! ! ZACHTER ! !  
MEER BOTER ! !  
ZIE JE DAT DAN NIET ? !  
ZE GAAN AANBRANDEN ! !  
DRAAI ZE OM ! !  
SCHIET OP ! ! 
DRAAI ZE NU OM ! !  
PAS OP ! ! 
TE VEEL BOTER ! !  
HET GAAT SPATTEN ! !  
ZET UIT ! ! ZET UIT ! ! 
PAS OP ! !  
JE GAAT JE VERBRANDEN ! !  
ZACHTER ! ! ZACHTER ! ! 
HOLA, HOLA, TE VEEL BOTER ! !  
EN TE WEINIG ZOUT ! ! OHHH ! ! 
De vrouw is compleet overstuur en gilt:  
"Waarom roep jij zo? Wat is er met je aan de hand? " 
De man draait zich om en zegt heel kalm, terwijl hij de keuken verlaat:  
"Gewoon om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij achter op de motor zit." 
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FEESTAVOND 22 NOVEMBER 2014 
 
 
Eindelijk was het dan zover, tijd voor onze jaarlijkse 
feestavond. Met het thema wat gekozen was kon een 
ieder wel wat mee. Was ook niet zo moeilijk op het 
thema "hot Summer pool party". Want wat heb je in de 
zomer aan? Bij de heren was vooral de Hawaï bloes in 
trek om het zo maar te benoemen en natuurlijk de korte 
broek. Bij de dames vonden de heren het een beetje 
tegen vallen qua kledij, waar was de zwemkleding? 
Maar goed dat mocht andersom ook gezegd worden, 
heb niemand in zijn zwembroek gezien. Verder waren 
er diverse attributen die aangaven om wat voor een 

feestje het ging. Maar 
toch was het dan nog 
moeilijk voor 
sommigen om het te 
begrijpen. Zo kwam 
Marco binnen met een 
biljart keu met de 
opmerking/vraag "tis 
toch een poolparty". 
Ach, het is hem 
vergeven, hij is ook al 
een dagje ouder en we kennen hem. Verder was er 
iemand met een luchtbed op zijn rug gebonden en een 
duikbril om de nek. 
Pas veel later na het 
feestje zou blijken dat 
hij inderdaad 
goed kon duiken en 
het luchtbed beter 
voorop had kunnen 
binden zodat het 
luchtbed als airbag 
had kunnen dienen. 

De aankleding van de zaal was gezellig, was mooi 
versierd met diverse opblaas attributen en bij 
behorende slingers, Hawaï kransen en meer van dat 
soort ongein. Verder stond er een cocktailbar met  een 
goede bartender er achter, waar later op de avond 
gretig gebruik van werd gemaakt. Alleen al de namen 
van de cocktails en de schotjes gaven velen hoop op 
een hele leuke avond. En zo geschiede ook! Verder viel 
op dat een van de organisatoren water vrees had. Voor 
de discotheek stond namelijk een zwembadje en 
waarschijnlijk was de desbetreffende persoon bang om 
er in te vallen. Vandaar dus de zwembandjes om zijn 
armen, snorkel en duikbril.  
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Een van de dames had trouwens wel haar bikini aan gedaan over haar gewone kleding, 
mooi gevonden aldus de aanwezige feest gangers. Maar genoeg over de kledij! De 
feestavond moest beginnen! Zoals we van Johan en Roy gewend zijn de laatste jaren, 

hadden ze weer van alles 
verzonnen om het een ieder naar 
de zin te maken. Zo stond in het 
begin van de avond iedereen nog 
vlakbij de ingang. Een beetje 
onwennig nog, bij kleppen enzo. 
En natuurlijk een bakje koffie 
erbij. Dan vinden er nog even 
zere neuzen gesprekken plaats, 
omdat een ieder weet dat dat 
later op de avond toch niet meer 
gaat gebeuren. Het begon rustig 

aan de zaal in te komen, de zoef leden dan bedoel ik. Onder wat gezellig gekeuvel werden 
de eerste drankjes genuttigd en al gauw kwam de stemming erin. En dan worden ook de 
gesprekken anders, dan gaat 
iedereen het ineens hebben over 
leuke dingen die ze de laatste tijd 
hebben mee gemaakt. Dus avond 
al bij voorbaat geslaagd! Daar 
gaat het tenslotte om, lekker een 
avondje ontspannen met zijn 
allen. Nou was het wel zo dat er 
iemand was die dat ontspannen 
wel heel letterlijk nam, en daar 
kwamen zeer onaangename 
geurtjes vandaan. Noem geen 
namen want ik ben geen verader. Als eerste kregen we het limbo dansen. Dat viel voor 
sommigen nog niet mee, maar gelukkig werd de lat niet als te hoog gelegd. En kon een 
ieder onder de professionele begeleiding van Roy en Johan er aan deel nemen. Ook 
moest ik even mijn roeiboot komen demonstreren, dat ging goed leek wel alsof er ineens 

een op hol geslagen buitenboordmotor 
aanhing zo hard ging ie in de ronde. 
Duurde alleen veel te kort naar mijn 
zin, denk dat de brandstof op was. Als 
troost werd ik nog even in de 
zonnebrandolie gezet.  Dit kwam veel 
 later ook weer goed van pas. Ook was 
er een spelletje waarbij zo snel 
mogelijk een raket ijsje naar binnen 
moest worden gewerkt. Viel nog niet 
mee voor sommige deelnemers. De 
prijzen die daaraan vastzaten werden 

optimaal benut en er werd veel gestempeld met de tekst " like en dislike", met het bekende 
duimpje erbij. Nou vonden sommigen dat niet zo leuk, Thijs wilde bv niet geliked worden 
wat Ed ook probeerde. Ja, je mag tegenwoordig niet meer laten weten dat je iemand toch 
wel graag mag, ook al is het een oude bromsnor. 
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Ook mochten er enkele dames wat heren harsen, de heren lieten zich dit maar gebeuren 
en konden mooi glad s'avonds weer naar huis. Stiekem hadden we op wat pijnkreten 
gehoopt , maar dit viel reuze mee (helaas). Ondertussen werd er gretig van de 
beschikbare cocktails en shotjes 
gebruik gemaakt. Sommigen 
vonden dat wel heel lekker en 
kregen van anderen nog wat 
bonnetjes zodat ze niet droog 
kwamen te staan. Het ging er snel 
met de consumpties en dacht zo 
haal ik het eind van de avond 
niet, dus besloot om even gas 
terug te nemen en maar eens aan 
de spa rood te gaan. Ja, zou het 
dan toch waar zijn dat het 
verstand met de jaren komt? Maar Johan en Roy hadden ook gevraagd om 2 flacons 
zonnebrand olie. Maar waarvoor die nu eigenlijk bedoeld waren is me nog niet helemaal 
duidelijk, of ik heb het gemist of er liepen te weing mensen in zwemkleding. We zullen het 
nog wel horen denk ik. Nou had ik al verteld dat Thijs eigenlijk niet geliked wilde worden, 
maar dat gold ook voor Ed dus die mag eigenlijk niet mopperen op Thijs. Wat we ook 

probeerden nadat we hem tegen de grond hadden 
gewerkt we kregen het niet voor elkaar om hem 
duidelijk te maken dat we hem toch ook wel mochten. 
Verder werd er lekker gedanst en schik gemaakt die 
avond. Op het laatst konden de hongerigen magen nog 
even gevuld worden en liep het feest op een eind. Toen 
nog even voor naar het café voor de laatste drankjes en 
op het fietsje naar huis.  Eenmaal thuis kreeg ik een 
telefoontje of ik even iemand wilde waarschuwen omdat 
haar vriend snoeihard was onderuit gegaan en het 
lampje letterlijk was uit gegaan. Hij werd afgevoerd naar 
het ziekenhuis in Uden en we besloten om daar maar 
eens te gaan kijken nadat de stempeltjes van mijn hoofd 
waren verwijderd, dit ging gemakkelijk doordat er ruim 
voldoende zonnebrand was gebruikt. Het viel gelukkig 
allemaal mee wat schaafwonden her en der, 2 dikke 
bulten op zijn hoofd en een gedeukt ego. Maar nog 
praatjes genoeg, dus dat was goed. Wel vroeg de 
dienstdoende arts zich af wat voor een feestje we toch 
gehad hadden. De gewonde een duikbril nog om de nek 
en ik in mijn mooie rose Hawaï bloes, tja wat zeg je 
dan? Maar niet te veel op ingaan leek me het 

verstandigste. Na een lange nacht dan eindelijk thuis en gelukkig mocht de gewonde 
Zoefer die zelfde middag weer naar huis, eind goed al goed zullen we maar zeggen. Het 
was een mooi feest geweest! Onze dank aan Johan en Roy daarvoor! 
 
Toine 
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TEAM ZOEF 
 
 

 
 
 

 

TEAM ZOEF ERVARINGEN 
Al meerdere ZOEF BUUKSKES zijn gevuld met de circuitverhalen van TEAM ZOEF. Dit 
keer een iets andere kijk op TEAM ZOEF: Wie zijn eigenlijk die racelustige, TEAM ZOEF 
gasten? 
 
Jan van Kuppeveld 

Wanneer reed jij voor het eerst op een circuit? 
Ik had heel wat verhalen voorbij horen komen van mensen 
die al ooit van het circuitrijden geproefd hadden. Dat leek 
me echt gaaf! Mijn eerste circuitdag was geboekt in juni 
2009 op Circuit Zolder in België. 
 
Hoe was deze eerste circuitervaring? 
Daar kan ik heel kort over zijn, SUPER VET! We hadden 
een pitbox gehuurd en zagen de coureurs, van de sessie 
voor ons, van dichtbij voorbij janken! Sjezus, die lui geven er 
gas op, maar wat vet om te zien! Een sessie later is het 
zover, achter de Marshall aan, de eerste meters op het 

circuit, op zoek naar de ideale lijn, steeds harder, wat een kick! Het weer was super, er 
was veel gezelligheid, veel vettigheid en niet te vergeten veel race-plezier.  
 
Hoe vaak en op welke verschillende circuits heb je gereden? 

Ik denk dat ik er nu zo’n 10 circuitdagen op heb zitten, verdeeld over 3 verschillende 
circuits; Circuit Zolder in  België, TT Circuit in Assen en een klein maar leuk Circuit Croix 
et Ternois in Frankrijk.  
 
In 2014 heb je op Zolder en Croix en Ternois gereden. Wat zijn de leuke punten van 
deze circuits? 

Na het rechte stuk op het circuit in Zolder, komen er 3 flauwe bochten achter elkaar, naar 
rechts. Als je op hoge snelheid door deze bochten knalt en je de juiste lijn rijdt, wordt dit 
één lange bocht. Heerlijk!  
Het circuit in Croix heeft een rechtse bocht welke iets omhoog loopt. Lastig om hier de 
ideale lijn te vinden, waardoor bij het uitkomen de grindbak vaak wel erg dichtbij komt… 
Maar als je hier goed uitkomt, komt er een snelle linkse bocht waar je vol gas in duikt! 
 
Wat was je mooiste moment op een circuit? 

Dat waren toch de allereerste meters op het circuit in Zolder. Via de pitlane, het circuit 
op… wat een heerlijk moment was dat! 
 
Wat was je meest hachelijke moment op een circuit? 
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Die heb ik gelukkig nog niet veel 
gehad. Maar, aflopen jaar in Croix, 
heb ik toch even met billen 
dichtgeknepen op de motor gezeten. 
Was één van de laatste sessies die 
dag, en er werd steeds harder 
gereden.  
Net voor het rechte stuk is er een 
snelle linksdraaiende bocht. Met de 
knie aan de grond voelde ik dat het 
achterwiel grip verloor. Nondeju, 
voor ik het in de gaten had “hapte” 
het achterwiel weer naar grip en 
werd ik van m’n zadel gelicht, en 
ineens zat ik boven op de tank. Oef, daar kwam ik goed weg.  
Dus da’s dus de bekende high-sider… 
Waarom zou iemand op een circuit moeten gaan rijden? 

Omdat het echt vet is! Het is gewoon een kick om elke keer weer het circuit op te rijden. 
Het is natuurlijk, bij uitstek, de geschikte plaats om je grenzen te verleggen.  
Daarnaast leer je op het circuit je motor pas echt kennen. Je komt er achter dat je véél 
meer grip hebt in een bocht dan je denkt, en je niet normaal laat in de ankers kunt gaan.  
Daarnaast is het gewoon een hele leuke en gezellige dag uit, zowel voor de motorrijder, 
als voor de toeschouwer! 
 
 
Paul Hendriks 

Wanneer reed jij voor het eerst op een circuit? 

Dat was op 5 mei 1995 op het TT circuit van Assen. 
 
Hoe was deze eerste circuitervaring? 
Zeer bijzonder. Ik weet nog dat ik samen met mijn broer Jos en 
Marco Gelden aan het hek stonden te kijken naar de jongens die 
al bezig waren. En alle drie hadden we een reactie van ‘waar zijn 
we aan begonnen?’.  
Een paar sessies verder hadden we zelf een enorme grijns van 
schik op onze bakkes. En zo’n grijns blijft er minstens 3 dagen op 

zitten. 
 
Hoe vaak en op welke verschillende circuits heb je gereden? 

Dat zal zo’n 20 á 25 keer zijn, verdeeld over de circuits Assen (NL), Zolder (B) en Croix en 
Ternois (F). 
 
In 2014 heb je op Zolder en Croix en Ternois gereden. Wat zijn de leuke punten van 
deze circuits? 
Zolder heeft de zogenaamde ‘ziekenhuisbocht’. De naam is al spectaculair, maar ik deze 
haakse bocht ben ik in al mijn sessies al op 100 verschillende manieren doorgestuurd en 
er zullen er nog wel 100 verschillende volgen. 
Croix is een mooi klein circuit waar je met een 600cc mooi kan uitleven. Daar zit een bocht 
naar rechts in die iets omhoog loopt, iets lijkt te ‘knijpen’. Erg verraderlijk, maar als je die 
goed neemt kun je veel collega’s ‘te grazen nemen’. 
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Wat was je mooiste moment op een circuit? 

Het mooiste was tijdens mijn eerste circuitdag in 1995. Op start-finish op Assen ga je 
behoorlijk hard en vroeger had je daar nog de Nationale bocht… strak, rechts de hoek om. 
In al mijn optimisme en met de nodige adrenaline dacht ik nog wel even een clubje van vijf 
rijders er uit te remmen. Gas er nog 
effe op, kei laat in de remmen, de 
motor wordt achter licht, het 
achterwiel beweegt van links naar 
rechts, vijf man voorbij ‘schuiven’, 
platgooien, gas erop en ‘als 
winnaar’ uit de bocht te komen. 
Orgasmisch! 
 
Wat was je meest hackelijke 
moment op een circuit? 

Ook Assen, maar dan een paar jaar 
later. Ramshoek, een zeer snelle (6e versnelling) flauwe bocht naar links… en iets tussen 
mijn oren zei; “dit ga je niet halen!” Motor overeind, hard remmen, toch maar weer plat, 
overeind, remmen en gelukkig zat daar de ingang naar pits… De volgende ronde was ik 
redelijk tam! 
 
Waarom zou iemand op een circuit moeten gaan rijden? 
Omdat het gruwelijk kicken is. Omdat het circuit er voor gemaakt is om je grenzen te 
verleggen en foutjes worden niet meteen heel hard afgestraft. En het mooie is dat er 
circuitdagen zijn voor absolute beginners tot en met licentierijders… voor elk wat wils dus.  
 
 
Ronald van Mil 
 
Wanneer reed jij voor het eerst op een 
circuit? 

Dat zal ergens medio jaren ‘90 zijn geweest op 
het circuit van Assen. Ik heb me toen 
ingeschreven voor een rijvaardigheidstraining 
voor Suzuki-piloten. Het doel van de training 
was om bochten- en remtechniek te verbeteren 
onder begeleiding van ervaren coureurs. 
 
Hoe was deze eerste circuitervaring? 

Deze eerste circuitervaring was niet zo geweldig 
als dat het had moeten zijn. In plaats van een 
rijvaardigheidstraining voelde het voor mij als een echte circuitdag. Ik moest mijn grenzen 
verleggen om de groep te kunnen volgen en dat gaf me geen veilig gevoel. Ik was duidelijk 
met de verkeerde verwachtingen en met te weinig rijervaring naar deze circuitdag 
gekomen. 
 
Hoe vaak en op welke verschillende circuits heb je gereden? 

Inmiddels zal ik aan zo’n 30 circuitdagen hebben deelgenomen; op Assen, Zolder (B), 
Croix-en-Ternois (F) en Carole (F). 
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In 2014 heb je op Zolder en Croix en Ternois gereden. Wat zijn de leuke punten van 
deze circuits? 
Het leuke van deze beide circuits is dat het kleine circuits zijn met een lengte van circa 4 
en 2,5 km. Je rijdt veel bochten en de snelheid ligt relatief laag ten opzichte van een circuit 

zoals Assen. Daardoor kun je ook met 
een motor met een bescheiden aantal 
pk’s veel plezier beleven. 
Net wat Jan zegt, het leukste gedeelte 
van circuit Zolder zijn de eerste twee 
rechterbochten na start-finish. 
Wanneer je de juiste lijn rijdt en 
voldoende snelheid haalt, worden 
deze twee bochten samen 1 lange 
bocht. Dat geeft een geweldig gevoel 
en helemaal als je op dat moment ook 
nog anderen binnendoor of buitenom 
kunt passeren. 
 

Het leukste deel van circuit Croix is nog steeds het parkeerterrein. Daar hebben we al heel 
wat uurtjes in een ontspannen sfeer elkaar de sterke verhalen van de circuitsessie’s 
verteld, de nodige drank en spijs genuttigd en ook al behoorlijk wat noodzakelijk 
‘onderhoud’ aan de motoren uitgevoerd. 
 
 
 
Wat was je mooiste moment op een circuit? 
Elke circuitdag kent weer mooie momenten. Daarom blijf ik mezelf ook plagen door me 
telkens weer opnieuw aan te melden voor een nieuwe circuitdag. 
Dit jaar was het voor mij bijvoorbeeld een mooi moment om na een jarenlange strijd met 
de Sacramentsheuvel op circuit Zolder, eindelijk eens het gas niet dicht te draaien bij het 
passeren van de top van de heuvel. Op dat moment krijg je even het gevoel te gaan 
zweven met als natuurlijke reactie van het menselijk brein om dus vooraf al het gas dicht 
te willen draaien.  
Uiteindelijk weten we wel dat je op dat punt gas kunt blijven geven en dat dit tot een betere 
rondetijd zal leiden. Maar tussen weten en doen zit toch soms een heel groot verschil! 
 
Wat was je meest hachelijke moment op een circuit? 

Mijn meest hachelijke moment op een circuit zal toch wel mijn enige valpartij zijn, die ik 
tijdens al die circuitdagen heb moeten meemaken. 
Het asfalt op circuit Zolder staat erom bekend dat het verraderlijk wordt, zodra het nat 
wordt. Tijdens een sessie begon het te regenen, waardoor ik de sessie vroegtijdig wilde 
gaan beëindigen. Helaas zorgde een mede-coureur voor een éxtra vroegtijdig einde door 
bij het aanremmen voor de Ziekenhuisbocht (zeer toepasselijke naam), zijn Aprilia 
onderuit te remmen. Zijn motor kegelde mijn motor onder me vandaan. Het gevolg was 
een kapotte dynamodeksel waar de olie uit liep en een gebroken onderarm, waardoor ik 
de motor niet meer opgetild kreeg. 
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Waarom zou iemand op een circuit moeten gaan rijden? 

Deelname aan een circuitdag met Team Zoef zorgt voor de juiste mix van sensatie, 
snelheid, gezelligheid, spanning, ontspanning, eten, drinken, sterke verhalen, slappe 
verhalen. Da’s toch een goede invulling voor een dagje weg van alle beslommeringen op 
het werk? 
 
 
Paul Jansen 

Wanneer reed jij voor het eerst op een circuit? 

Zal ergens in 1999-2000 zijn geweest. Harm Selten had een 
kaartje voor het circuitrijden op Zolder over. Volgens mij had hij 
zijn motor verkocht en kon dus niet gaan rijden. Het kaartje was 
echter voor gevorderde circuit-rijders en ik had alleen ooit een 
circuit vanaf de tribune bekeken. Gelukkig werd ik helemaal niet 
gepushed en had ik er zonder veel erg in te hebben een kaartje 
gekocht.  
 
Hoe was deze eerste circuitervaring? 
Vroeg in de morgen met een overdosis gezonde stress naar 
Zolder vertrokken. Dit was met een grote groep plastic rijders uit 
Langenboom en omstreken. Enige geruststelling van die dag 
was dat er een Marshall bij je groepje zou rijden. Deze vertelde 
gelukkig dat hij het de 1e sessie rustig aan zou doen waarbij we 

maar rond de 120 zouden rijden. Maar nondeju wat ging dat hard zeg. Ik zat echt op de 
top van mijn kunnen. De Marshall stapte na de sessie af en zei “ nou, dat ging lekker zeg 
ik heb er maar wat meer gas bij gegeven. Vanaf die tijd is het op het circuit altijd vol gas 
jagen geweest. 
 
Hoe vaak en op welke verschillende circuits heb je gereden? 

Elk jaar minimaal 1 keer maar meestal 2 tot 3 keer. De thuisbasis is Zolder maar Croix en 
Assen staat ook wel eens op het programma. 
 
In 2014 heb je op Zolder en Croix en Ternois gereden. Wat zijn de leuke punten van 
deze circuits? 
Zolder omdat ik het goed ken en Crois omdat het soms wel leuk is om je maar op 7 
bochten te focussen.  
Wat was je mooiste moment op een circuit? 

Elke keer is het weer geweldig om samen met wat race vrienden de hele dag met de 
brommer bezig te zijn. Het mooie is dat we allemaal roepen dat het voor de lol is maar 
zodra die klep dicht is en het gas er op gaat is het ieder voor zich. Voluit gassen. 
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Wat was je meest hachelijke moment op een circuit? 

Dat was op Zolder. Ik had nog wat 
tegoed en mocht daarom 2 sessies 
achter elkaar rijden, dus 2 x 20 min. Het 
was echter hoog zomer en de 
temperatuur kwam boven de 30°C uit.  
Na het rijden van de 1e sessie kwam ik 
drijfnat de pits inrijden. Ik mocht meteen 
bij de volgende groep aansluiten om 
weer te gaan knallen. De concentratie 
was al wat lager door de hitte en de 
kleine stop deed ook niet veel goeds.  
Na drie bochten dacht ik dat het niet 
lukte en stuurde zo de grindbak in. 

Motor muurvast. Vervolgens moest ik de hele sessie afwachten in de volle zon met een 
zwart leren pak. 
Na de sessie heb ik met de hulp van 2 vrouwen de motor uit de grindbak proberen te 
sleuren. Ik was helemaal gesloopt. 
 
Waarom zou iemand op een circuit moeten gaan rijden? 
“Niet doen… wordt het veel te druk van op het circuit.” 
 
 
Thijs van Berkel 
 
Wanneer reed jij voor het eerst op een circuit? 
Dat is in mei 2009 geweest op het circuit van zolder. 
 
Hoe was deze eerste circuitervaring? 

Zeer spannend! Het jaar ervoor heb ik mijn motorrijbewijs 
gehaald en ben ik eerst een dag wezen kijken in Zolder. Ik 
vond het zo geweldig om te zien dat ik meteen wist dat ik de 
volgende keer zelf ook mee wilde gaan rijden. 
 
Hoe vaak en op welke verschillende circuits heb je 
gereden? 
Nu 2 keer op zolder(B) en 2 keer op Croix en Ternois (F). 
 
In 2014 heb je op Croix en Ternois gereden. Wat zijn de leuke punten van dit circuit? 

Aangezien ik nu op een supermotard rij is het heel fijn dat dit een circuit is met veel 
bochten en weinig rechte stukken. Op het rechte stuk komen de racers mij voorbij, maar in 
de bochten maak ik het gat weer kleiner. Zo blijft het een mooi spelletje! 
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Wat was je mooiste moment op een circuit? 

Eerste keer met de supermotard op circuit. Ik dacht dat wordt helemaal niks, omdat mijn 
motor minder vermogen heeft dan de racers. Maar uiteindelijk bleek dat ik toch goed mee 
kon komen. 

Wat was je meest hachelijke 
moment op een circuit? 
Dat was op Croix. Iemand ging recht 
voor mij onderuit en ik kon hem nog 
maar net ontwijken. 
 
Waarom zou iemand op een circuit 
moeten gaan rijden? 
Omdat het helemaal geweldig is! Je 
leert je motor beter kennen en je kunt 
je grenzen opzoeken wat op de weg 
een stuk gevaarlijker is.  
 

 
 
Mocht jij als lezer nog meer willen weten over circuitrijden… spreek dan één van deze 
gasten. 
Pas op! De kans is groot dat ze in al een enthousiasme, de oren van je kop af lullen! 
 
Groet, 
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ZOEF AGENDA 2015 
 

 
ONDER VOORBEHOUD 

 

Zaterdag 10 januari 2015  Nieuwjaarsfeest bij Alex aanvang 20:30 
Zondag 11 januari 2015 Blauw Bakkes rit 

Woensdag 21 januari 2015 Filmavond 
Vrijdag 13 maart 2015 
Maandag 6 april 2015 

Jaarvergadering 
1e Zoefrit 

24-25-26 april 2015 Zoef weekend weg Megchelen  

Zaterdag 30 mei 2015 Zoeftreffen 

???? juni 2015 Zoef Yahoe rit 
Zondag 5 juli 2015 
Zaterdag 11 juli 2015 

2e Zoef rit 
Familiedag 

Zondag 6 september 2015 3e Zoef rit 

 

AGENDA KLASSIEKE MOTORRACES (HMV) 

 

> 27apr  Holten 2015, Koningsdag 

> 03 mei Zuidplas 2015, locatie Nieuwerkerk a/d IJssel 

> 14 mei Nunspeet 2015, Hemelvaartsdag 

> 25 mei Tubbergen 2015, 2e Pinksterdag 

> 30 mei Rockanje 2015 

> 07 jun Boekel 2015 (datum o.v.) 

> 13 jun Wemeldinge 2015 

> 20 jun ZZ-races 2015 

> 19 jul Schagen 2015 (datum gewijzigd) 

> 25 jul Barneveld 2015 

> 26 jul Vorden 2015 

   09 aug Mill 2015 

> 23 aug Eext 2015 

> 01 sep Zuidbroek 2015 ( 1e helft september) 
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MOTO GP AGENDA 2015 
 

 
 
Datum Grand Prix Circuit 

 

 
29 maart  Qatar* Doha/Losail 

 
12 april Amerika Austin 

 
19 april  Argentinië  Termas de Rio Honda 

 
03 mei  Spanje  Jerez de la Frontera 

 
17 mei  Frankrijk  Le Mans 

 
31 mei  Italië Mugello 

 
14 juni  Catalunya Catalunya 

 
27 juni  Nederland** Assen 

 
12 juli  Duitsland Sachsenring 

 
09 augustus  Indianapolis Indianapolis 

 
16 augustus  Tsjechië Brno 

 
30 augustus  Verenigd Koningrijk  Donington 

 
13 september San Marino & Riviera di Rimini  Marco Simoncelli Misano 

 
27 september Aragon Motorland 

 
11 oktober Japan Motegi 

 
18 oktober Australië Phillip Island 

 
25 oktober Maleisie  Sepang 

 
08 november Valencia Ricardo Tormo  
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EFFE SERIEUS 
 

Wegmarkeringen 

Onder wegmarkeringen verstaan we belijningen, richtingspijlen, anti 
spookrijderspijlen, gebods- en verbodsaanduidingen, aanduiding (fiets-
)oversteekplaatsen, aanduiding voorrangskruising (haaientanden) etcetera. 

Kortom, alle aanduidingen die door middel van verf of andere materialen op het wegdek 
zijn aangebracht. Ook middelen om wegmarkeringen al dan niet tijdelijk onzichtbaar te 
maken worden in dit kader onder wegmarkering verstaan. De reden dat de MAG 
aandacht aan wegmarkeringen schenkt is dat deze zowel visueel als fysiek van invloed 
kunnen zijn op het gedrag van de verkeersdeelnemer en het voertuig. 

Belijningen - Belijningen zijn strepen die op of langs de weg aangebracht zijn. Witte 

belijning is tegenwoordig meestal uitgevoerd in thermoplast met afstrooisel van 
glasparels. In het algemeen levert witte belijning, zeker zolang ze nog nieuw is, weinig 
risico op. Helaas word het materiaal door fabrikanten alleen onder 
laboratoriumomstandigheden getest, waardoor beperkt inzicht bestaat over de 
eigenschappen, en dan met name de stroefheid, op de lange termijn. Met de invoering 
van 'Richtlijn Essentiele herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur' bestaan 
naast de regulieren witte belijning ook groene strepen op het midden van de weg. Deze 
hebben geen ander doel dan aan te geven dat op de desbetreffende tweestrooksweg 
een maximumsnelheid geldt van 100 km per uur. Door de wijze waarop deze strepen 
veelal zijn aangebracht - te weten in een uitgefreesd stuk - waar voorheen de witte 
middenstreep lag, liggen ze vaak iets lager dan het wegdek. Dit, gecombineerd met het 
feit dat deze lijnen veelal niet worden afgestrooid met glasparels, maakt dat deze 
groene strepen bij nat weer een extra en onnodig risico voor de motorrijder kunnen 
vormen. Overigens zal in de toekomst een gedeelte van de geschilderde of geplakte 
wegbelijning worden vervangen of aangevuld door de dynamische wegmarkering met 
LED's. 
Richtingspijlen - De richtingspijlen worden meestal gelijk met de belijning aan 
gebracht en bestaan normaliter uit hetzelfde materiaal. In tegenstelling tot de belijning 
zijn de richtingspijlen meestal niet of nauwelijks te vermijden, wat de lange 
termijneigenschappen, met name wat betreft de stroefheid, nog belangrijker maakt dan 
bij de belijning. 
Antispookrijderspijlen - Een speciale vorm van richtingspijlen zijn de anti 

spookrijderspijlen, die Rijkswaterstaat op afritten van snelwegen aanbrengt. Het doel 
van deze pijlen is eventuele spookrijders voordat deze de weg zelf oprijden, te wijzen 
op hun vergissing. Helaas worden deze pijlen vaak net in de bocht aangebracht en zijn 
ze sterk aan slijtage onderhevig. Door de plaats waar ze zijn aangebracht liggen ze 
vaak precies in de rijlijn van de motorrijder. Naar aanleiding van vragen door het 
Motorplatform bestaat sinds 1998 de richtlijn, dat deze pijlen alleen mogen worden 
aangebracht op rechte wegvlakken of in bochten met een boogstraal groter dan 75 
meter. Helaas worden ze nog steeds in bochten met een kleinere boogstraal toegepast. 
Bij het ontwerpen van de pijlen dient er rekening mee gehouden te worden dat ze niet 
groter gemaakt worden dan strikt noodzakelijk is. 
Gebods- en verbodsaanduidingen - Hiermee doelen we met name op 
snelheidsaanduidingen op de weg, maar ook op aanduidingen op de weg, die een 
schoolzone aanduiden. Deze aanduidingen vormen een herinnering van hetgeen ook 
via verkeersborden kenbaar is gemaakt. 
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De aanduidingen zelf zijn meestal van een dergelijk groot formaat dat ze door de 
motorrijder niet of nauwelijks zijn te vermijden en bij druk verkeer pas op het laatste 
moment waarneembaar. Dit feit, gecombineerd met de beperkte noodzaak, maakt dat 
deze markeringen als ongewenst kunnen worden beschouwd. Liever zouden de MAG 
zien, dat de wegbeheerder andere middelen toepast om het gewenste gedrag te 
bereiken. Een voorbeeld is felgele omkadering van bestaande verkeersborden. 
Overige aanduidingen - Hieronder vallen aanduidingen die het naderen van een 

voorrangskruising aangeven, de z.g. haaientanden, de belijning die 
fietsoversteekplaatsen aanduidt etc. Deze aanduidingen zijn zodanig aangebracht dat 
(motor)banden hier slechts gedurende korte tijd en met lage snelheid mee in contact 
komen, waardoor het risico voor de motorrijder beperkt is. Een andere categorie zijn 
fysieke rijstrookscheidingen in de vorm van betonranden, paaltjes en dergelijke. Deze 
worden toegepast als rijbaanscheiding om tegengestelde verkeersstromen uit elkaar te 
houden en inhalen onmogelijk te maken, bij de zogenaamde turborotondes en op 
andere plaatsen, waar de wegbeheerder de verkeersstromen wil scheiden of wil 
voorkomen dat de weggebruiker van de voor hem bestemde rijstrook afwijkt. Deze 
fysieke rijstrookscheidingen zijn levensgevaarlijk voor de motorrijder, omdat ze veelal 
niet of slecht gemarkeerd zijn en een uitwijkmanoevre onherroepelijk tot valpartijen 
leidt. 
Gekleurd wegdek - Om gevaarlijke of onoverzichtelijke wegsituaties onder de 
aandacht te brengen worden sommige wegvakken voorzien van een gekleurde toplaag. 
Hierbij worden de kleuren rood, groen en geel toegepast. Het moge duidelijk zijn dat 
stroefheid van de gebruikte coating het belangrijkste aandachtspunt is, met name op de 
langere termijn. Helaas worden hier niet altijd de juiste materialen gebruikt. Het doel 
(verkeersveiligheid vergroten) wordt hierdoor voorbij geschoten. Voor motorrijders is 
zo'n glad wegdek levensgevaarlijk. 
Onderscheidingen - Wegmarkeringen kunnen we op een aantal manieren 

onderscheiden: wegmarkeringen op het rijgedeelte van wegen en die naast het 
rijgedeelte van de weg. Hierbij valt met name te denken aan wegbelijning. Wegbelijning 
kan echter bij verlegging van rijstroken alsnog op het rijgedeelte van de weg terecht 
komen. Bij de eerste categorie bestaan zowel wegmarkeringen die door hun vorm en 
oppervlakte door motorrijders gemakkelijk vermeden kunnen worden, als 
wegmarkeringen die door hun vorm en oppervlakte niet of heel moeilijk gemeden 
kunnen worden, zoals snelheidsaanduidingen op het wegdek. De MAG heeft in het 
algemeen moeite met alle aanduidingen op het rijgedeelte, omdat ook onder ideale 
omstandigheden gemakkelijk te vermijden wegmarkeringen door 
verkeersomstandigheden of door hun ligging precies in de rijlijn van de motor kunnen 
liggen. 
Een tweede onderscheid kan gemaakt worden in het gebruikte materiaal. In het 
verleden werd vrijwel uitsluitend verfstof toegepast. Tegenwoordig worden steeds vaker 
thermoplasten toegepast. De mate van zowel zichtbaarheid (reflectie) als stroefheid bij 
alle materialen wordt bereikt door het mengen of nastrooien van glaskorrels. De 
hoeveelheid en vorm hiervan bepalen reflectie en stroefheid. Nieuw aangebrachte verf 
en thermoplast is, mits goed afgestrooid, ruim voldoende stroef. In de loop der ti jd 
slijten echter de glasparels en worden deze er uit gereden, waardoor de stroefheid 
vermindert. Daarnaast zal bij verdere slijtage alleen het kale oppervlakte van verf of 
thermoplast overblijven. Vooral de thermoplast zal dan, zeker bij nat weer, aanmerkelijk 
gladder worden dan de nieuw aangebrachte laag. 
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Het derde onderscheid is wat arbitrair, maar daarom niet minder belangrijk: 
wegmarkeringen kunnen noodzakelijk zijn om de loop van de weg of rijstrook aan te 
geven (wegbelijning) of een voetgangersoversteekplaats aan te duiden. Bij dit laatste is 
teveel markeringsmateriaal&nbsp; echter niet goed, waardoor een niet te vermijden en 
mogelijk glad oppervlak kan ontstaan. Wegmarkeringen kunnen echter ook 
ondersteunend zijn aan reguliere bebording, zoals bij de snelheidsaanduidingen of anti 
spookrijderspijlen. Deze wegmarkeringen dienen geen ander doel dan de weggebruiker 
te herinneren aan hetgeen al via de bebording aangegeven wordt. 

Conclusie - Het risico van wegmarkeringen wordt vooral bepaald door de plaats op het 
wegdek, oppervlakte, vorm en de mate van slijtage. Wegmarkeringen zijn in de meeste 
gevallen noodzakelijk. Bij minder noodzakelijke toepassingen dient men te overwegen 
of de markeringen niet weggelaten kunnen worden om de veiligheid voor 
gemotoriseerde tweewielers te waarborgen. 
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